ds) “BU GERÇEKTEN BEN MiYiM!” 


Chelsea'yi pişman edişini ve Liverpool'da tahta yükselişini anlatıyor 
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-utbolu sevenlerin dergisi 


21 yaşında bir futbolcusunuz; İsviçre'de futbol oynayan bir 
Mısırlı olarak, Premier Lig'de oynamanının hayallerini kuruyorsunuz. Bir gün antrenmandan döndüğünüzde telefonunuzda kayıtlı olmayan bir mumaradan gelen cevapsız aramadan işkillenip, WhatsApp'tan profil fotoğrafını açıyorsunuz ve karşınıza Mourinho çıkıyor! 

Ben olsam ne yapardım bilmiyorum ama Salah'ın ne yaptığını biliyorum: Panik! 

Kampta oldukları için telefonuna kontür yüklemeyi unutan futbolcu aramaya dönemiyor, binbir kez yazıp sildiği WhatsApp mesajıyla Mourinho'dan kendisini yeniden aramasını rica ediyor... 

Jose o telefona döndü, Salah Chelsea'ye gitti ama bazen ne kadar isterseniz o kadar olmaz ya; işte öyle olmadı. 
Salah pes etmedi. Kendisine bir gün yeniden Premier Lig'e dönme sözü vererek İngiltere'den ayrıldı. 

Hayat bundan sonra da ona çok cömert davranmadı. Rutin devam etse iyi, onunki hep “bu kez olacak” derken sonuçsuz kaldı. Salah pes etmedi! 
Bu ay kapağımıza umuduyla dünyasını değiştiren bir adamın hikayesini taşıdık. 
Düşüp-kalkıp devam eden, istediğini alana kadar pes etmeyen, eksiden başlayan hayatını hayallerine yükselten Salah, hepimize umut olsun. 

Keyifle okumanız dileğiyle... 


Soru, öneri, şikayet... Hepsi için buradayım: ©hilalgulyurt 


Analizler, FourFourTwo arşivinden unutulmazlar FourFourTwo.com.tr'de... 


En eğlenceli paylaşımlar için Fotoğraflar, videolar, yarışmalar... 
takipte kalın: ©FourFourTwoTR Facebook.com/FourFourTwoTurkiye 
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2018 Intercity Cup Yarışları için yerler dolmak üzere. 
Acele edin, 2018 pilotlarından biri de siz olun. 


Toplam 7 yarış 
16.500 TL4#KDV 


39.000 TL #KDV Pe (m ICTCJIY 


Toplam 14 yarış 
120.000 TL 4KDV 


* 3 


Tik 


Fy 
Emilat& 


ALTIPAS 

8 Güzel Oyun 

14 Scouting: Franck Kessie 

16 Röportaj: Michael Laudrup 
Hollandalı efsane, Katar'da hayatın tadını çıkarıyor 

17 Harika Gol: 
Pierre van Hooijdonk seçti! 

18 Hayatımı Değiştiren Maçlar: 
Ashley Cole anlatılıyor 

19 Ouiz: Kalecileri 
illüstrasyonlarından tanıyın! 

22 Dünyanın en absürt formaları 

24 Performans: Alvaro Morata 


» 
v 
Ak 
© GATTUSO NEDEN BU KADAR SİNİRLİ? Şi 


KAPAK: Mohamed Salah 
Coutinho'yu aratmamayı hedeflerken Kop'un yeni idolü olmayı başardı! 

Luka Modric'in şampiyonluk odasını gezdik. Bu kadar kalabalığını görmemiştik! 

Gennaro Gattuso geçmişini ve bugününü FFT'ye anlattı. Hayır, korkmadık! 

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarını inceledik 

Benim 11'im: David May 


neoluyo.com 


News | Business | Tech | Cars | Health | Sports | Art&Style 


Food&iravel | Youth | Gaming | Fashion | Video 


Türkiye'nin İlk Premium içerik Platlormu 


a aka” 


Sokakta “aylık” oynayanlar, topun 5 metreden size gelmesinin pek hoş olmadığını bilir. 
Bilmeyenler de Sheffield United'ın (soldan sağa) Leon Clarke, Jack O'Connell ve Chris Basham üçlüsüne sorabilir. Carrow Road'da 2-1 kazandıkları maçta Norwichli James Maddison'un frikiğini durdurmak için tam anlamıyla kafa kafaya vermişler. Kusura bakma Ryan Leonard (14 numara) ancak takım arkadaşların neredeyse birbirine kafa atacakken düz zıpladığından bunda pek payın yok. 

Fotoğraf Simon Bellis/Sportimage/PA 


p . ».....”...... 
.. * .. ..... 
.. . ..... 
.... . ..... 
..... . ..... 
..... . ...... 
..... . ....... 
..... ........ 
Li ....... 
..... ...... 
..... ...... 
...... .... . 
..... .... 
..... '.... 


Ocak ayında Belçika ekiplerinden Royal Antwerp ve Club Brugge karşı karşıya gelirken, gerek saha dışında gerekse saha içinde bolca olay yaşandı. 
Ekim ayında bu iki rakip kulübün taraftarları arasında çıkan olaylarda 120 kişi tutuklanmıştı. 
Neyse ki bu sefer şiddet minimum seviyede tutuldu. Tabii “FCB'ye Ölüm” pankartlarını ve sık 


sık atılan sis bombalarını saymazsak! Maçta Antwerp ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, ligin lideri Brugge, 90 ve 92'nci dakikada attığı gollerle eşitliği sağladı. Ev sahibi ekibin taraftarları kendilerini zor tutmuş olmalı! 

Fotoğraf Bruno Fahy/Belga/PA 
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1958-2018 


Birkaç yıl önce FFT'nin telefonu çaldı. “Merhaba” demişti arayan kişi neşeli bir sesle. “Ben Cyrille Regis. 
Duyduğuma göre bana bazı saçma sorular sormak istiyormuşsunuz.” Anlayacağınız üzere eski West Brom forveti, “Saçma Bir Soru Sor” bölümümüz için sorularımızı cevaplamayı seve seve kabul etti. 1970'lerin sonunda Regis, takım arkadaşları Laurie Cunningham ve Brendon Batson ile futbolda ırkçılığın yönünü değiştirdi, bunu yaparken de çirkin tacizlere göğüs gerdiler. 
Harikaydın Cyrille! Futbol sensiz tanınmaz halde olurdu. 
Fotoğraf PA Archive 


ALTIPAS 


a — lime im... im 
— AN Ağ & Yaya Toure. Kessie ya muhteşem bir fiziğe, harika bir teknik 
| kapasiteye sahip, Fildişili, çift yönlü bir 
orta saha. 


2013'teki U-17 Dünya Kupası'nda 

ülkesi çeyrek finale çıkarken, 

etkileyici bir performansla dikkatleri 
© üzerine çekti. 18 yaşında Atalanta'ya transfer oldu ve Serie B'deki 
Cesena'da bir sezon kiralık oynadıktan sonra Serie A'daki kulübüne geri döndü. Haziran 
2017'deki transfer yarışını kazanan ise Milan oldu ve oyuncuyu satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiraladı. 
Milano'nun kırmızı-siyahlıları bu sezon zorlansa da, Kessie takımın kilit oyuncularından biri haline geldi ve aralık ayında ezeli rakipleri Inter'i Coppa Italia'dan eledikleri maçın 


yıldızı oldu. 


<— 


Snapchat'te dans hünerlerini paylaşıyor. 
Aynı zamanda Justie 
League'in tanıtımını 

yapmak için 

ea Instagram'da kendisini bir 

robota dönüştürdü (solda). 

David 

Moyes döneminde neredeyse 

Sunderland'e transfer olacaktı ancak 

o zamanlar çalışma izni alamadı. 

Ucuz kurtulmuş! 


Chelsea, | 
Tottenham, Arsenal, Liverpool, 

“ Manchester City, Manchester United, 
* Everton... Kısacası tüm takımlarla! 8 # 
J “Manchester United'da AZ oynamak isterim çünkü daima benim 

favori takımım olmuştur.” Al onu 
Jose! 
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TMOBİLLER 


» İ Sezon Monte Carla 
Ras yin besiadi 


b Google Play 


GÖKTEN 


autocar.com.tr 
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Hollandalı efsane, Katar'da hayatın tadını çıkarıyor gibi görünebilir ancak eski kulübü Swansea için endişeleri bitmiş değil! 


Harika bir tecrübe. Bazı insanlar Avrupa'daki 


futboldan tamamen farklı olduğunu düşünebilir “TEKNİK DIREKTORU DEĞİŞTİRMEK, 


ancak nereye giderseniz gidin oyun az çok 


in elimizden gele her şeyi yaprağı... 11 OYUNCUYU DEĞİŞTİRMEKTEN 


2 azam amaa 


ÇOK DAHA KOLAYDIR!" 


Bir işi kabul etmeden önce birçok şeyi 

düşünürsünüz ancak bunun iyi bir fırsat olduğuna emindim. Kararımdan memnunum ve burada yaşamaktan mutluyum. 


İlk üç-dört takım gayet iyi. Taktikle ilgili geliştirmemiz gereken şeyler olsa da teknik anlamda iyi oyuncular var. Buradaki yeni kuşağa bakarsanız, 2022 Dünya Kupası'nda kesinlikle oynayacak, yetenekli futbolcular görebilirsiniz. 
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oyuncuların Belçika ya da İspanya gibi yabancı ülkelerde gidip oynamalarının gelişimlerine katkı sağlayacağının farkına vardı. Daha iyi futbolcular olarak geri dönecekler. 


li Felipe Rocha 


PARLAK 
KARİYER ANI 
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Elbette. Ancak futbol kültürünün benim ülkemdeki kadar gelişmiş olmadığı bir yerde dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından biri düzenlenecekse onlara biraz zaman vermeniz gerekir. Kültür N dediğimiz şey uzun deneyimlerin birikimi. 

— Katar da futbol kültürü ve alışkanlıkları için 

birikim yapmaya çoktan başladı. 


İngiltere'ye gitmek benim için yepyeni bir tecrübeydi, çünkü orada hiç oynamamıştım. 


i İlksezonum inanılmazdı. Ligi uncu sırada 

bitirdik ve Lig Kupası'nı kazandık. Ancak ne 

© yazıkki bu, şu ana kadar kazandıkları ilk ve — tek başarıydı. 


© Ondan öncede Spartak Moskova'dan kovulduğum için tecrübeliydim ancak 
Swansea büyük bir sürpriz olmuştu. Futbolda şöyle bir söz vardır: “Teknik direktörü değiştirmek, 11 oyuncuyu değiştirmekten kolaydır!” Kısa vadede iyi sonuçlar getirebilir ancak uzun vadede en iyi çözüm değildir. 


Evet ve bulundukları durumdan ötürü üzgünüm, özellikle de son iki yıldaki. Umarım geçen sezon yaptıklarını tekrarlarlar ve muhteşem bir geri dönüş yaparlar. 


Oradaki bir oyuncumun -Angel Rangel- bir “ yazısında tam olarak bunu okudum. 

Swansea yıllardan beri bir futbol stiliyle 

tanınırdı ancak bu artık yok. Bunu değiştirmelerinin ardındaki nedenleri 

bilmiyorum. Bir felsefeniz varsa bunu terk 

etmek zordur. Neyi amaçladıklarını 

bilmiyorum ve bence sorunları bu. 


Bu işte uzun süre çalışacağımı sanmıyorum. 
Şu an futbolda son işimi yapıyor olabilirim... 
Belki de sondan ikinci. Uzun süredir futbolun içindeyim ve hâlâ iyi durumdayken başka bir 
hayat yaşamak istiyorum. Bu sene 54 
yaşında olacağım. 


i Her şeye açığım ve kariyerimi de böyle geçirdim. Juventus'ta oynuyordum ve 
1989'da Barcelona'ya transfer oldum. O zamana dek hiç Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmamışlardı ve insanlar delirdiğimi düşünüyordu. Ancak beş yılda her şeyi d kazandım. Futbol böyledir. Hiçbir şey kesin is değildir. Son işim mi? Göreceğiz... 
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Pierre van Hooijdonk 


2007'deki Efes Pilsen Kupası'nda Galatasaray'a 


Pierre van Hooijdonk, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans sayesinde sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin gözünde efsane seviyesine yükseldi. Hollandalı golcü, Türkiye'den ayrıldıktan sonra bile şanını devam ettirmeyi başardı. 

Fenerbahçe'nin 2004 ve 2005'te Süper 
Lig şampiyonu olmasında önemli rol oynayan Van Hooijdonk, daha sonra ülkesine dönerek Feyenoord forması giymeye başladı. Kariyerinin son sezonunda devre arası hazırlık kampı için Galatasaray'la bir turnuvada karşılaştı. 

Maçın 1'üncü dakikasında 
Galatasaray kalecisi Faryd 
Mondragon'un rakip sahaya yolladığı uzun top, orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Van Hooijdonk'un önüne düştü. Sırtı rakip kaleye dönük olan 
Hollandalı, topu kontrol edip yüzünü kaleye döndü ve 
Mondragon'un önde olduğunu görünce topu yaklaşık 50 metreden kaleye yolladı. 

“Yaşınız ilerlemiş ve artık tecrübeli bir oyuncu haline 


gelmişseniz hiçbir şeyden korkmazsınız” diyor 48 yaşındaki Van Hooijdonk. 
“Sahada diğer oyuncuların görmediği şeyleri görürsünüz, herkesten birkaç adım önde olursunuz ama tabii genellikle kendi kendinize “Yok canım, bunu yapmasam daha iyi olur dersiniz. Ben de o pozisyonda tıpkı böyle düşünmüştüm ama sonra bir anda topu kaleye yollamak istedim çünkü gerçekten de gol olacağını hissettim. O kadar mükemmel vurunca gol olmaması imkansızdı!” 
Maçı 2-1 kazanan Feyenoord, turnuvada finale yükseldi ancak Alman temsilcisi 
, Werder Bremen'e mağlup oldu. 
Hollandalı oyuncu ise Galatasaray'a attığı o golün kendisi için fazla bir anlam ifade etmediğini ancak birçok insanın bu golü unutamadığını söylüyor: 
“O golü bir hazırlık maçında atmış olmam çok üzücü. Biri benden kariyerimin en iyi 
10 golünü saymayı istese 
bu golü kesinlikle hatırlamazdım çünkü gerçekten de gözümde fazla bir değeri yok. Ne var ki Fenerbahçe ile 
Galatasaray arasındaki rekabeti düşününce, o golün birçok Fenerbahçe taraftarı için büyük anlamlar ifade ettiğini söyleyebilirim.” 


FourFourTwo.com.tr 17 


ro) 
N 
U 
< 
— o 
E 
E v 
O 
-İ 
Eğ 
Ş. 
o g 
E 
LL 
:5 
ii gi o 
5. 
e) 
— 
9 
U. 
W 
> p< 
U 
— g g o e, 
2 


HALATIN Ezgi 
DEĞİŞTİREN 
NAPLAR 


———. 


—Z— 
——. 
-—— 


N 


"O MAÇTA HİÇ KİMSE BAYERN MÜNİH'İ YENMEMİZİ BEKLEMİYORDU AMA BU KUPAYI KAZANAN İLK LONDRA KULÜBÜ OLARAK TARİHE GEÇTİK” 


“Kiralık olarak Palace'a gittiğimde 
19 yaşındaydım ve ilk profesyonel 
golümü iç sahada Blackburn'e attım. Kalitemi herkese kanıtlamak istiyordum. 
Palace'tayken kendimi evimde hissediyordum, hatta onlarla uzun süreli bir sözleşme imzalamanın kıyısına gelmiştim ama olmadı.” 


8 Mayıs 2002 Premier Lig 
“Deplasman takımı olarak Old 
Trafford'da şampiyonluk kupasına ulaşmak çok özel bir duygu. O statta maç kazanmak kolay değil. 
O maçta şampiyonluğu garantilememiz için beraberlik yetiyordu ama Sylvain Wiltord'un golüyle kazandık. Ben de bireysel olarak gayet iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum.” 

tekiz 2 İngilter D) 
24 Haziran 2004 Avrupa Şampiyonası 
“Milli formayla oynadığım maçlardan birini seçmemi isteseniz tercihim kesinlikle bu maç olurdu. Cristiano Ronaldo başta olmak üzere birçok kaliteli oyuncuya karşı oynamıştık. Maçı penaltılarla kaybettiğimiz için kendimizi bir hayli şanssız hissetmiştik.” 


19 Mayıs 2012 Şampiyonlar Ligi finali 
“Maça birçok önemli oyuncumuzdan yoksun çıktık ve kimse bize şans vermiyordu. 
2008'deki finalde United'a şanssız bir şekilde yenilmiştik ama bu sefer penaltılarla kazanan biz olduk. Bu kupayı kazanan ilk 
Londra kulübü olup tarihe geçmiştik.” 
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EN SEVDİKLERİ 


Florrie Forde 


ABBA 


The Swon 
Brothers 


Emeli Sande 


Ray Kennedy 


Pearl Jam 


Young Money 


Metallica 


Bob The Builder 


LALAI INI 
Morrissey 
LALA 


Giggs vs B.o.B. 


The Beatles 


FLURFOUATMO, 0017 
BU KALEĞİ KİM? 


Aşağıda illüstrasyonlarını gördüğünüz kalecileri tanıdınız mı? 


n; 2) Jose Luis Chilavert; 3) Petr Cech; 4) Neville Southall; 5) Manuel Neuer; 6) Jorge Campos; 7) David Seaman; 8) Karen Bardsley; 9) David de Gea; 10) Fabien Barthez; 11) Gabor 


Cevaplar 1) Gianluigi Buffo; 


eter Schmeichel; 20) Jens Martin Knudsen 


Bruce Grobbelaar; 15) Harald “Toni' Schumacher; 16) Rene Higuita; 17) Iker Casillas; 18) Kasper Schmeichel; 19) 


Kiraly; 12) Steve Ogrizovic; 13) Tim Howard; 14 


Tiyatro oyuncusu Alper Kul ve 
Altınordu'da yaptığı iletişim çalışmalarıyla takdir toplayan Özgür Özgülgün'nün kaleme aldığı oyun, futbolun ele avuca sığmaz çocuklarının suça itiliş hikayesini anlatıyor. Tiyatro salonlarında pek sık rastlanmayan film tadında aksiyon sahneleri ile seyircisini şaşırtan Aut, tribün liderleri ile futbolu yönetenler arasındaki kirli ilişkileri 


FUTBOL VE TİYATRO TUTKUNLARI İÇİN BULUNMAYACAK BİR FIRSAT YARATAN "AUT", MART AYI İÇERİSİNDE ASMALI SAHNE'DE İZLEYİCİLERLE BİR ARAYA GELİYOR! 


çarpıcı ve gerçekçi diyaloglar üzerine oturtuyor. 


24 Ocak'ta yapılan özel gösterimine 
Abdullah Avcı'nın da katıldığı oyun Mart ayında sahnelenmeye devam edecek. 


10-17-21-25-31 Mart 2018 
Asmalı Sahne / Beyoğlu 
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SMOKİN FORMA MI? BUNU KİM GİYER! 


Cultural Leonesa'nın efsane forması, futbolun en iyi (ve en tuhaf) formalarının yer aldığı kitaptaki birçok formadan sadece biri! 


Guevara'ya saygısını formayı sayfalarında göstermek için finanse barındırıyor. 


M otorhead'in Che Kılavuz) futbol tarihinden birçok 


ettiği Greenbank 10 yaş Heard, aynı zamanda bu yılın altı takımının forması, sonunda dünya çapındaki Art of Newport'un altın kolye aşkını the Football Shirt (Futbol gösteren forma... Tüm efsane Formaları Sanatı) sergisinde formalar bu kitapta. görücüye çıkacak. Futbol Neal Heard'ün hazırladığı The O tutkunları ve forma meraklıları 

Football Shirts Book: The böylece hayranı oldukları “4 Lazio Connoisseur's Guide (Futbol formaları yakından inceleme da“ di — 1982-83 Formaları Kitabı: Meraklısına fırsatı bulacak. y” “© Hollanda 

1988-89 


Blyth Spartans 
1992-93 


Man United 
1990-92 


e “ 
J)  etörbead 
( l 7 iğ 


iç 


*# 

Greenbank 

U10 takımı 
2006 
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ALVARO MORATA 


Chelsea'nin golcüsü hızlı düşünebilmesi, iki ayağını da kullanabilmesi ve tek forvet oynayabilmesinin sırlarını açıklıyor 


Premier Lig'de çok fazla düşünme süreniz yok. Gol atmakla atmamak ya da tehlike yaratacak bir pas atıp atmamak arasında bir-iki saniye fark var. 
Kararlarınızı oldukça çabuk almanız gerekir çünkü kafanızdaki ya da ayaklarınızdaki hız, başarılı bir santrfor olmak için önemlidir. Aynı zamanda hareketlerinizde ve koşularınızda zekice davranmanız gerekir. Bu şekilde birçok şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Hızlı bir beyin, hızlı bir vücut kadar tehlikeli olabilir! 


Belli bir ölçüde. Birkaç saniye sonra ne olacağını düşünmek ve diğerlerinin hamlelerini sezmek işinizin bir parçası çünkü her an her şey olabilir. Ancak bunları düşünmek için daha az zamanınız var ve tecrübelerinize dayanarak, içgüdünüzle ya da o anki hissinizle oynayabiliyorsunuz. 


Geçmişte tek görevi gol atmak olan çok fazla santrfor ya da forvet vardı. 
Şimdiyse takımların forvetleri daha fazla koşmalı, savunmada boşluk aramalı ve sürekli sırtı kaleye dönük şekilde oynayabilmeli. Takımlar, döndüğünden 


oyun stillerini 
Pe günümüz 


değiştiren tek forvetli sisteme 

santrforları komple birer oyuncu olmalı. 


Onunla karşılaştırılmak büyük bir onur. Bana gelirsek; güçlüyüm, sırtım kaleye dönükken iyiyim ve iyi bir bitiriciyim. En önemlisi sonuncusu çünkü santrforun işi budur: Mümkün olduğunca az dokunuşla gol atmak! 


Çok büyük! Bu sayede gol atma 


şansınız ikiye katlanıyor. Kafa vuruşlarınız da aynı şekilde. 
Oyunun bu yönünden hep keyif almışımdır ve bir şeyden keyif alıyorsanız a daha iyi olmak 
X. Uğruna yaptığınız 
» çalışmalar, çalışma 
. gibi gelmez. Zaten 
>—  sürekligelişimin bir sırrı varsa o v da budur. 


Her şeyden önce 
© savunmacılardan daha zeki olmak gerekir. Daima 


hareketli olup, beni marke eden oyuncudan kurtulmaya çalışıyorum ve bu da bir forvet için en önemli şey. Tabii gol atmanın haricinde! Fazla hareketsiz kaldığınızda iki stoper sizi rahatça marke eder ve oyundan düşürür. Hareketli olarak onları rahatsız etmelisiniz. 


Düşünce yapınızı değiştirebilmelisiniz çünkü bu iki oyun stili tamamen farklı. 
Chelsea'de -hatta geçen sezon 
Real Madrid'de bile- kontra atak oynadığımız maçlar çok çılgındı. 
Buna uyum sağladığınız kadar başarılı olursunuz. İspanya Milli 
Takımı'nda sadece gol atmak için topa dokunduğunuz oluyor. Isco, 
David Silva, Andres Iniesta ve 
Juan Mata... Hepsi topla o kadar iyi ki, topu aldığınızda onların oyununu bölmüş gibi hissediyorsunuz. Yine de böyle bir takımda oynamak muazzam! 


Bazen biraz bencil olmalısınız, bazen olmamalısınız. Santrforlar sürekli olarak gol atma endişesi taşımalı çünkü sahadaki öncelikli görevleri bu. Ancak takım arkadaşlarınıza karşı bencil olamazsınız. Anlayacağınız golcü olmak için belli bir kişiliğe sahip olmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey gol atabilecek düşünce yapısına sahip olmak. 
Ben daima daha fazlasını isteyen bir adamım. Daha fazla gol, daha fazla çalışmak, daha fazla gelişmek... Futbolcu olarak evrilmek istiyorum, bu kadar basit. 


Forma numarası 


Premier Lig maçı 


Gol 


Kafa golü 


Sağ ayak 


Sol ayak 


Asist 


Maç başına gol 


Şut yüzdesi 


*18 Ocak 2018 itibarıyla 
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Röportaj Andrew Murray 


Mohamed Salah, Premier Lig'e önceki macerasından çok farklı döndü! Başta Liverpool taraftarlarına Coutinho'yu aratmamayı 


hedefleyen futbolcu, fazlasını yaparak Kop'un yeni idolü olmayı başardı! 


& 
Yazı Andrew Murray Fotoğraflar Shamil Tanna 


ohamed Salah kafasını kaldırıyor ve beklemediği bir anda topun kendisine doğru hızla geldiğini görüyor. Hemen vücudunu ayarlayıp, sol ayağıyla topu kontrol ediyor. Bir kez daha kafasını kaldırdığında ise bir sonraki hamlesini planlıyor. Liverpool'un kanat oyuncusu müthiş bir ilk dokunuş yaparken tribünler sessizliğe gömülüyor. 
Top bir kez daha Salah'a geliyor. Bir kez daha topu anında ustalıkla kontrol eden Mısırlı yıldız, seçeneklerini gözden geçiriyor. Bu sefer insanları sessizliğe gömen şaşkınlık yerini çılgın bir sevince bırakıyor! 


Peki tepkiler neden bu kadar farklı? İkinci olayda Salah, Manchester City maçının 68'inci dakikasında Ederson'un üstünden topu aşırtıyor ve Liverpool'u Premier Lig'in namağlup lideri Manchester City karşısında 4-1 öne geçiriyor. Anfield'daki 50 bin ateşli taraftar da bu golle birlikte stadı karnaval yerine çeviriyor. 

İlk olay bu golden 48 saat önce gerçekleşiyor. Soğuk bir ocak sabahında kendisinin ilk FourFourTwo dergi kapağı çekimi için bir düzineden az insanın karşısına çıkan Salah, Stockport County'nin stadı Edgeley Park'taki Sapphire Suit'inde eskimiş bir halının üstünde futbol ayakkabılarıyla hünerlerini gösteriyor. 

Üç buçuk yıl önceyse, Salah'ın İngiltere'deki macerası tamamen farklıydı. Lig Kupası'nın #üncü turunda, Shrewsbury Town'u 2-1 yenerken maçın 40'ıncı dakikasında çektiği şut, onun Chelsea günlerini özetliyordu. Jose Mourinho'nun pek süre vermediği Salah, sağ kanattan içeriye kat edip, güçlü olan sol ayağıyla şut çekmiş ancak top taca çıkmıştı! 


Yeni Salah'ın Manchester City'e attığı gol, 2017-18'de tüm kulvarlarda attığı 24'üncü goldü. Üstelik Fiorentina ve Roma'da geçirdiği Serie A macerasının ardından Premier Lig'e yalnızca altı ay önce dönmüştü. 37 milyon pound'luk bonservisiyle yaz transfer döneminin en kelepir anlaşması! Salah; Kevin de Bruyne ve Harry Kane ile beraber “Yılın Oyuncusu” ödülü için mücadele eden üç oyuncudan biri. Ayrıca Mısırlı, gösterdiği performansla Liverpool taraftarlarına, Philippe Coutinho'nun yokluğunu çoktan unutturmuş durumda. 


Stockport'ta fotoğraflar çekilip, toplar sektirildikten sonra Salah, yüzünde bir gülümsemeyle röportaja başlamaya can atıyor. 

Hakkında bu kadar az şey bilinen bir oyuncu için konuşulacak çok konu var: Premier Lig'de yarım kalan işi, normal bir günde Jürgen Klopp, Mısır'ın 28 yıl sonra ilk kez katılacağı Dünya Kupası, The Kop'un krallığını Coutinho'dan geri alması... 


Peki Mo Salah ne kadar iyi? Ve kendisinin ne kadar iyi olduğunu düşünüyor? 


Kahire Gençlik Ligi'nde El Mokawloon'un U-16 takımı, ENPPLyi 4-0 yenerken takvimler 2008'i gösteriyordu. 
“Dağ Kaplanları” büyük bir galibiyet alsa da sol bekleri soyunma odasının bir köşesinde göz yaşları içindeydi. 
Genç oyuncu beş kez defansı geçip, kaleciyle karşı karşıya kalmış ancak hiçbirinde topu ağlara göndermeyi başaramamıştı. 

Teknik direktör Said El-Shishini iki şey yaptı: Önce 15 
yaşındaki Mısırlı gence daha iyi hissetmesi için 25 Mısır poundu verdi. Ardından da Mo Salah'ı bir daha asla sol bek oynatmamaya karar verdi. 
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TAKIMI 4-0'LIK BÜYÜK GALİBİYETİ KUTLARKEN SOL BEKLERİ SOYUNMA ODASINDA GÖZ YAŞLARI İÇİNDEYDİ. KALEGİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIĞI BEŞ POZİSYONUN HİÇBİRİNİ GOLE ÇEVİREMEMİŞTİ! 


Eğer daha ileride oynarsa, son dokunuşu yapacağı ceza sahasına girdiğinde bu kadar yorulmazdı. 
Salah artık sağ kanatta oynayacaktı! 


“Ona iki ligde de takımın en golcü oyuncusu olacağını söyledim. Hem 
Kahire U-16 liginde hem de ülke çapındaki U-17 liginde” diye hatırlıyor iki takımı da çalıştıran El-Shishini. “Sezonun sonunda 
Salah, iki ligde toplam 35 gol attı ve o günden beri gol atmayı hiç bırakmadı.” 


Başkentin 161 kilometre kuzeyinde geniş yeşil alanlara sahip ve çiftçilikle geçinen bir köy olan 
Nagrig doğumlu Salah'ın, ayaklarında futbol topu olmadığı nadir görülürdü. Hâlâ Nagrig'de yaşayan kuzeni Abadah Saeed 
Ghali, ozamanlar yünden yapılmış bir topu olan Salah'ın “futbol bağımlısı” olduğunu söylüyor. 


“14 yaşına kadar kardeşlerim ve arkadaşlarımla sokakta oynadım” 
diyor fotoğraf çekimi bittikten sonra 
Salah. “Futbolla ilgili hatırladığım ilk şey Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek. Zidane'ı, Totti'yi ve 
Brezilyalı Ronaldo'yu izlemeye bayılırdım. Maçlardan önce o müziği duymak beni adeta hipnotize ederdi!” 
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Tüm o büyük isimleri (bunlardan 
Totti ile daha sonra Roma'da takım arkadaşı oldu) izleyen Salah'ın hayatı futbol olmuştu. 2006'da Kahire'nin en önemli futbol takımı El Mokawloon, Basyoun'un tarlalarındaki bu çocuktan haberdar olmuştu. 

“Profesyonel olarak futbol kariyerim o zaman başladı” diyor 
Salah. “El Mokawloon, Kahire'den dört buçuk saat uzaktaydı ve üç ya da dört vesait yapmam gerekiyordu. 
Hem de haftada beş kez!” 

“Antrenmanlara zamanında yetişebilmek için çoğu zaman okuldan kaçmam gerekiyordu. 
Bazen okulda iki saat geçirirdim; 
sabah 7'den 9'a kadar kalır ve giderdim. Ve bu yolculuklarda bir gün büyük bir futbolcu olmanın hayallerini kurardım.” 


Salah'ın bu hayali daha sonra gerçeğe dönüştü. Sol bekteki zincirlerinden kurtuldu ve El 
Mokawloon ile birlikte Mısır'ın gelecek vadeden isimlerinden birisi haline geldi. Mayıs 2010'da El 
Mansoura ile 1-1 berabere kaldıkları maçta oyuna sonradan dahil olup ilk maçına çıktı. 

“16 yaşındaydım ve harika hissettim” diyor Salah gururla. 
“Etrafımda çok daha fazla tecrübeye sahip, iyi oyuncular olduğundan kendimi güvende hissediyordum.” 


Avrupa'da üç kez gol attığı 
Chelsea'ye Ocak 2014'te transfer oldu 

Mourinho, süre verme konusunda Salah'a pek de cömert 


MOKAMEN 
DALAN 


SALAH'IN İSVİÇRE'DEKİ İLK AYLARI ZORLU GEÇTİ. 
BASEL'DE TEK BAŞINAYDI VE NE İNGİLİZCE NE DE İSVİÇRE ALMANCASI KONUŞABİLİYORDU 


Salah bundan iki yıl sonra ilk kez Mısır formasını sırtına geçirdi. Mart 2012'de Mısır 23 yaş altı formasıyla Basel'e karşı bir hazırlık maçında forma giydiğindeyse hayatı değişti. 

Şubat ayında Port Said Stadyumu'ndaki faciadan sonra liglere ara verildiğinden, bu maç o yıl düzenlenen Yaz Olimpiyatları'na hazırlık amacıyla ayarlanmıştı. Devre arasında oyuna giren Salah; Xherdan Shagiri, Fabian Frei ve Valentin Stocker'in forma giydiği İsviçre ekibine karşı attığı 2 golle takımına 4-3'lük galibiyeti getirdi. Basel teknik heyetinin dikkatini çeken Salah'a bir haftalık deneme önerildi ve Mısır, Londra Olimpiyatları'nda son 8'e kalmadan önce dört yıllık anlaşma imzaladı. Genç futbolcu Olimpiyatlarda; Brezilya, Yeni Zelanda ve Belarus ağlarını da havalandırdı. 


Salah'ın İsviçre'deki ilk ayları zorlu geçti. Basel'de tek başınaydı ve ne İngilizce ne de İsviçre Almancası konuşabiliyordu. Ufak tefek kanat oyuncusu, antrenmanlardan sonra şehrin sokaklarında dolaşıp oteline dönüyordu. Neyse ki güçlü bir iradesi vardı. Etrafa her zaman gülümseyen gözlerle bakıyor ancak yapmak istemediği bir şeyi asla yapmıyordu! 

Ocak 2013'te memleketlisi ve gelecekte Arsenal forması giyecek olan Mohamed Elneny'nin takıma katılması ona yaradı ve Salah o sene Basel'de yükselişe geçti. Avrupa Ligi çeyrek finalinde Tottenham filelerini sarsarak İngiliz ekibini turnuva dışına itti. Yarı finalde ise bir başka İngiliz ekibi Chelsea'ye golünü attı. O sezon favori oldukları İsviçre Ligi'nde şampiyon oldular. 


Ertesi sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında Chelsea'yi içeride ve dışarıda yendikleri maçlarda da gol attı. Bu gollerden birisi ayağının dışıyla sakin bir bitirici vuruş, diğeri de kalesinden hızla açılan Cech'in üstünden bir aşırtma; yani Liverpool'da attığı gollere oldukça benzeyen goller. Bu gollerle Stamford Bridge'dekilerin de dikkatini çekmişti. İsviçre'ye transfer olduktan 18 ay sonra, Ocak 2014'te Jose Mourinho onu 11 milyon sterline Londra'ya getirdi. 

Genellikle yedek kalan Salah, mart ayında Arsenal'i 6-0 yendikleri maçta oyuna sonradan girip, skoru belirleyen golü attı. Ardından Stoke City ve 
Swansea karşısında maçın adamı seçildi. 

Ancak Chelsea'deki ilk sezonunun en önemli anı, ileride formasını giyeceği kulübün stadında oldu. Salah, şampiyonluk yarışındaki Liverpool karşısında 
60'ıncı dakikada oyundan alınırken, 
Steven Gerrad'ın talihsiz şekilde ayağının kaymasıyla gelişen atakta Mavililer skoru 1-0'a getirmişti. Mourinho'nun bir kez daha savunma dersi verdiği maçı Chelsea 2-0 kazanırken, Salah uzun süreli bir hedefini de başarmıştı. “Çocukluğumdan beri Liverpool taraftarıyım, Premier Lig'deki favori takımım 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Sağda 

37 milyon sterlin 
karşılığında Roma'dan 
Liverpool'a transfer olan 
Salah, 2018'in başlarında 
Liverpool ile 20'nci golünü attı 


onlardı. O gün Anfield'da oynamak benim için çok özeldi ve atmosfer her zamanki gibi harikaydı. Orada oynamanın özel bir şey olacağını düşündüğümü hatırlıyorum.” 


Salah, bunun kendisini başarıya taşıyacak bir basamak olduğunu sanmış ama yanılmıştı. Ekim 2014te Shrewsbury'e karşı oynadıkları Lig Kupası maçından önce Premier Lig'de yalnızca 18 dakika forma giyebilmişti. Maçın ilk golünü 48'inci dakikada atan Didier Drogba'ya asist yapsa da, Mısırlı'nın o gün ritmini bulamamasına ve o şutu korkunç bir şekilde taca yollamasına şaşılmamalı. 


Yedeklerden kurulu takımının Shrewsbury'i yalnızca 2-V'lık skorla yenmesinden rahatsız olan Mourinho, maçtan sonra acımasızca “Forma şansı bulamayan oyuncuların seviyelerini artırıp, rakibe sorun yaratmasını bekliyorum” demişti. “Cumartesi günkü maç için takımı seçmek kolay olacak” diye eklemiş, “Salah ve Andre Schürrle'yi mi kastediyorsunuz?” sorusunu “evet” diyerek yanıtlamıştı. Salah bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde formalite icabı çıktıkları Sporting ve FA Cup'ta kaybettikleri Bradford City maçları haricinde Chelsea'de son kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı. 


“Chelsea'de pek fırsat bulamadı. Bunun nedeni belki teknik direktör, belki de diğer oyunculardır, bilemiyorum” demişti senenin başında Eden Hazard. “O dönemde ben, Willian ve Oscar vardık. Şüphesiz çok iyi bir oyuncuydu, antrenmanlarda her şeyi yapardı.” 


Salah, Stamford Bridge'de bir sene geçirdikten sonra, Ocak 2015'te, Fiorentina'ya kiralandı. Görünüşe göre yeni bir Romelu Lukaku ya da Kevin De Bruyne olacaktı: Kenara atılmış, kaliteli bir futbolcu! 


“Chelsea'ye döndüğümde Mourinho ile konuştuk” diyor 

Salah. “Bu sezonki Manchester United maçının ardından 

maçla ilgili konuştuk ama geçmişe fazla değinmedik. 
Aramızda bir kırgınlık yok.” 


Salah, Serie A'da kendini yeniden buldu. 
Fiziğini geliştiren kanat oyuncusu, 
İtalyan futbolunun beklentilerini karşıladı. Ortaya çıkan sonuç çarpıcıydı. 
“Futbol oynamaya geri dönmek çok önemliydi” diyor Salah. “Tekrar düzenli olarak forma giymek iyi hissettirdi. 
Fiorentina'da kiralık oynadığım sezonda iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Sahada da keyif aldım. 
Hiçbir zaman bu seviyeye ait olmadığımı düşünmedim.” 


Fiorentina'daki 26 maçında 9 gol atan Salah'”ın en güzel golü ise 2015'teki Coppa Italia yarı finali ilk maçında, topu kendi sahasından alıp Juventus'a attığı slalom golüydü. » 


MOKAHEN 
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Topa sahip olma tutkusu saha dışında da sürüyor 


Yani tam anlamıyla Salah golü! Hızla koşarken topu kontrol etti ve içgüdüsüne güvenerek sakince pozisyonu sonuçlandırdı. Bu golle coşan sportif direktör Daniele Prade “Manyak bir gol! Çocukken atmak isteyeceğiniz türden” demişti. 


“Niteliklerini biliyorduk ancak bu kadar belirleyici olduğunu fark etmemiştik” demişti teknik direktör Vincenzo Montella. “Top ayağındayken en hızlı oyunculardan birisi olduğunu biliyorduk. Büyük ihtimalle yalnızca Lionel Messi ondan hızlıdır.” 


Hızı, Roma teknik direktörü Luciano Spalletti'nin de dikkatini çekmişti. Salah”ı önce 2015 yazında kiraladı, ardından 12 ay sonra bonservisiyle beraber aldı. Salah, başkent ekibinde yükselişe geçti ve burada geçirdiği iki 
sezonda çıktığı 65 Serie A maçında, 29 gol kaydedip 17 
de asist üretti. 2015-16 sezonunda Roma'nın en iyi 
oyuncusu seçildi. İlk sezonunda Fiorentina karşısında 70 
metrede yaptığı koşu, 100 metreyi 10 saniyede koşmaya eşitti! 2016-17 sezonu biterken Spalletti “Onu yakalamak için motosiklete ihtiyacınız var” demişti. 


Roma da Salah gibi enerjikti! Mısırlı oyuncunun Stadio Olimpico'daki iki sezonunda da Roma, Serie A'nın en çok gol atan takımları arasındaydı. Spalletti'nin önde basan, amansızca kontraya kalkan ve taktik esnekliğe açık olan takımı, Juventus'un sıkıcı hakimiyetine karşı bir panzehirdi. 

“Oynadığım her takım atak yapıyordu, bu yüzden o kadar garip değildi” derken bakımlı sakalını kaşıyordu Salah. “Spalletti hem taktik anlamda hem de 


savunmada gelişmeme yardım etti. Antrenmanlardan sonra düzenli bir şekilde benimle gelişimim hakkında konuşurdu” diyerek kariyerine önemli bir katkıda bulunan Spalletti'yi samimiyetle anıyor. 

Koşuları gibi yükselişi de hızlı olan Salah, Merseyside'da da fark yarattı. Rekor bonservis bedelinden ötürü yakınanlar, 25 yaşındaki oyuncunun İtalya'daki hızlı gelişiminden bihaber olanlardı. Oysa başlamak için sabırsızlanıyordu. 

“Çocukluğumdan beri bu kulübü seviyorum ve bu formayı giymek paha biçilemez” diye itiraf ederken, Anfield'da altı ayı geçmesine rağmen hâlâ şaşkın bir şekilde kafasını sallıyor, ilk anlarını FFT'ye anlatırken kıpırdamadan edemiyordu. “Kulübün tarihini biliyordum ve fırsatım olduğunda bu formanın hakkını vermek için elimden geleni yapmalıydım!” 


Altı aydır radarında olduğu Jürgen Klopp, Salah'ın gelişimine yardımcı oldu. Haziran ayının sonlarında anlaşmanın tamamlanmasının ardından, Klopp'un yüksek tempolu “Gegenpress”ine uyum sağlayabilmek için koca bir sezon öncesi hazırlık dönemine sahipti. 
Wigan ile yaptıkları bir hazırlık maçından sonra Klopp “Nasıl savunma yaptığımız konusunda hiçbir fikri yok” diye itiraf etmişti. Bunun nedeni Salah”ın takımla yalnızca iki antrenmana çıkmasıydı. 


“Klopp bana kendimi geliştirme ve dünyaya yeteneğimi gösterme fırsatı tanıdı. Onun varlığı buraya gelirken içimi rahatlattı” diyor Salah. “Onu maçlarda nasıl görüyorsanız maçlarda da öyle. 
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Takımı için daima en iyisini yapmak ve herkesi mutlu 
etmek istiyor. Bu da her oyuncunun yüzde 100 
performans göstermeyi istemesi demek. Bize verdiği şey bu. Daima motive olmuş durumda ve kadrosundaki her oyuncunun gelişimine yardımcı oluyor.” 


Premier Lig'de işinin bitmediği düşüncesi de onu motive eden başka bir neden. “Üç yıl önce fazla oynamadım ancak İngiltere'ye geri geldiğim günden beri neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Bence iyi iş çıkarıyorum.” 


Kırmızılıların 11 numarası bunu emin bir ses tonuyla söylerken, yüzünde bir gülümseme oluşuyor. Ancak başkalarını haksız çıkarmanın kendisini motive etmediğini de hemen belirtiyor. “Kimseye bir şey göstermek istemiyorum. 
Fiorentina'ya gittim, oradan da Roma'ya ve iyi oynadım. Sonrasında Liverpool'a geldim çünkü en iyi kulüplerden birisinde olmak ve yaptığım işten keyif almak istiyordum.” 


Salah'ın keyif aldığı kesin. FFT'ye verdiği her pozdaki parlak gülümsemesi de bunun kanıtı. 


Liverpool'un bu sezon oynadığı herhangi bir maçı yeniden izlerseniz iki şey fark edeceksiniz. 
İlki Salah'ın topu daima istemesi. Liverpool 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savunmada ya da orta sahada topa sahipken Salah arkasına bakar, elini havaya kaldırır ve ayaklarını işaret eder. Topu bana verin! 


İkincisi ve en önemlisi ise Salah'ın enerjisini ekonomik kullanması. Savunmada ve defansta nadiren ihtiyacı olandan fazla koşuyor. Bu özelliğini El Mokawloon'daki sol bek günlerinde kazanan Salah, bu şekilde 90 dakika boyunca dinç kalıyor. Mısırlının koşuları o kadar verimli ki Klopp hücumda bir tek onu rotasyona sokmuyor. “65'inci dakikadan sonra çıkardığımda bana kızıyor” diye itiraf etmişti Alman teknik direktör. “Her teknik direktörün futbolcularında ihtiyaç duyduğu düşünce yapısı tam da bu!” 


Salah'ın hücumdaki suç ortakları Sadio Mane ve Roberto Firmino ile olan ilişkisi inanılmaz seviyede. “İkisi de üst düzey oyuncular ve bu konuda takımda kimse birbirinden aşağı kalmıyor. Alex Oxlade-Chamberlain, 

Jordan Henderson ve pozisyonuma yakın oynayan herkes öyle” diyor eliyle sahayı havaya çizen Salah. 

“Birbirimizi çok iyi tanıyoruz çünkü her gün birlikte 


8m antrenman yapıyoruz; haliyle maçta işimi 


kolaylaştırıyorlar. Aslında hepimiz birbirimizin işini kolaylaştırıyoruz. Birlikte çok mutluyuz ve bu sezon olabilecek en iyi sezon performansını sergilemek istiyoruz.” 


B © Salah'ın profesyonel kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiği kesin. 2017-18 

i sezonundan öncebir sezonda 20'den fazla 

$ i gol atamayan Salah, bu sayıya aralık 

1 ayında ulaşmıştı. Attığı bir birbirinden klas 

4 goller de cabası! 


Jürgen Klopp'un takımlarıyla bağdaşmış olan kontra atakları sonlandırması (en belirgin örnekler Arsenal, Stoke ve West 

Ham'a attığı goller) oldukça iyi ancak bunların yanı sıra Anfield'da 
Southampton ve Everton'a uzaktan 

attığı goller de var. 


GEORGE ALLAN 


DANIEL STURRIDGE 


MO SALAH 


ALBERT STUBBINS 


FERNANDO TORRES 


ROGER HUNT 


TAN RUSH 


JOHN ALDRIDGE 


SAM RAYBOULD 


JACK PARKINSON 


ROBBIE FOWLER 


MICHAEL OWEN 


JOHN EVANS 


HARRY CHAMBERS 


KENNY DALGLISH 


GORDON HODGSON 


LUIS SUAREZ 


MOKAMEN 
DALAN 


“MISIR FORMASINI HER GİYDİĞİMDE 
| BÜYÜK ONUR DUYUYORUM. SAHAYA 
ADIM ATTIĞIMDA, İSTER LIVERPOOL İSTER 
MISIR OLSUN İNSANLARI MUTLU 
ETMEK İÇİN OYNUYORUM” 


Sağ kanattan içeriye girip, raket gibi kullandığı sol ayağıyla çektiği şutlar, rakipler için oldukça büyük bir tehlike yaratıyor. 

Bir de aralık ayında Leicester City'i 2-1 yendikleri maçta galibiyeti getiren golü var. Top Salah”ın ayağına geldiğinde Harry Maguire hemen ensesindeydi. Salah topu kontrol etti, İngiliz savunmacıdan kurtuldu ve topu yerden köşeye gönderdi. Bu gol, onun yeni özelliğiydi. 
Chelsea'deki günlerine kıyasla artık daha sağlam yapılı olan Salah, koşularıyla İspanya'da oynayan bir başka sol ayaklı, hızlı, oyun kurucu özelliği de olan bir oyuncuyu hatırlatıyordu! “Mısırlı Messi? lakabı artık gerçek dışı değildi. “Sizlere Salah'ın gözlem videolarını göstermek isterim” demişti Leicester galibiyetinin ardından Klopp. 
“Daha önce böyle bir golü yoktu. Fizik olarak çok güçlü. 
Bu özelliği beni oldukça şaşırttı.” 


Peki Salah bu kadar gol atmayı bekliyor muydu? “Kibirli gibi görünmek istemem ama evet” diyerek gülerken, tartıya çıkan bir boksörün özgüvenini dünyaya göstermesini andırıyor. Koltukta oturuşunu düzeltiyor ve başını arkaya yaslıyor. “Hadi ama, iyi olduğumu biliyorum! Roma'da rahattım, orada harika iki sezon geçirdim ve çok mutluydum ancak kendime tribünlerden daha çok baskı yaptım. Bu kendimi geliştirmemi sağlayan en önemli şeylerden biri.” 


Salah'ın baskıyı yenme isteği, kış transfer döneminde Coutinho'yu Barcelona'ya kaptırmanın sersemliğini yaşayan Liverpool taraftarları için büyük bir artı oldu. 
Brezilyalı oyuncunun zaman içinde açtığı alanı hızlıca kapatmak gibi zorlu bir görev alan Salah, bu durumdan hiç de şikayetçi değil! 

“Coutinho harika bir adam ve harika bir oyuncu. 
Liverpool'da geçirdiği beş yılda takımı için daima yüzde 100'ünü verdi” diyor Salah. “Ancak Coutinho, Salah ya da bir başkası, hedefimiz daima diğer takımdan daha fazla gol atmak. Benim için en önemli şey bu.” 


Salah'ın omuzlarındaki tek yük, Liverpool'un asıl oyuncusu olmakla sınırlı değil. Ekim ayında 94'üncü dakikada Kongo'ya penaltıdan attığı golle Mısır'ı 28 yılın ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Bu yaz da Dünya Kupası'nda bir ülkenin umutlarını sırtında taşıyacak. 


“Harika” deyip gülümsüyor. Salah, Haziran ayında ev sahibi Rusya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile olan maçlarını dört gözle bekliyor. “Mısır formasını her giyişimde büyük onur duyuyorum. Sahaya adım attığımda, ister Liverpool ister Mısır olsun insanları mutlu etmek için oynuyorum. Ancak ülkemin bayrağı ve insanları kalbimde daima özel bir yere sahip.” 


Salah'ın ünü artık Mısır sınırlarını da aştı. Ocak ayında “Yılın Afrikalı Oyuncusu” seçilen futbolcu, artık yalnızca doğduğu kıtanın değil, tüm Arap dünyasının lideri konumunda. 

Al-Watan Gazetesi'nin, yeni yılın ilk günündeki 16 
sayfasının 9unu Liverpool forvetine ayırıp şu başlığı atmış olması bunun en güzel örneklerinden biri: “Firavun, 2017'nin sevinci ve 2018'in umudu!” 


Salah, Afrika Uluslar Kupası'nı üç kez kazanan ve ülkenin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak görülen ofansif orta saha Mohamed Aboutrika'dan (sağda) beri Mısırlıların en sevdiği oyuncu. Roma, geçtiğimiz sezonun devre arasında, Dubai'ye gittiğinde ilgi odağı Roma'da Francesco Totti değil, Salah olmuştu. Ülkesini Dünya Kupası'na taşıdıktan sonra Mısırlı zengin bir iş adamının 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lüks villasını bir haftalığına ona önermesi pek de şaşırtıcı değil. Salah ise bu jestin yerine Nagrig'deki toplum projelerine büyük bir bağış istedi. 


“Ona çok saygı duyuyorum” diyor Yılın Afrikalı Oyuncusu oylamasında Salah'ın arkasından ikinci olan Liverpool'dan takım arkadaşı Senegalli Mane. “Yalnızca ben duymuyorum. Takım arkadaşlarıma da sorabilirsiniz. 
Birçok futbolcunun saha içinde, dışında ve diğer ortamlarda farklı kişilikleri vardır ancak Mo öyle değil. O her yerde ve her koşulda aynı karaktere sahip. Gerçekten dinine bağlı, insanları gerçekten seviyor ve gerçekten iyi bir futbolcu. Futbol dışındaki özellikleri onu sahada da besliyor ve her geçen gün daha da iyi olmasını sağlıyor.” 


Peki Salah, Mısır tarihinin en iyi futbolcusu olmak istiyor mu? “Elbette evet!” diye cevap veriyor heyecanlı ve samimi bir şekilde. “Dünya Kupası'nda elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. İyi bir turnuvanın bizim için ne ifade ettiğini tanımlamak istemiyorum ancak keyif almak istiyoruz. Neler olacak göreceğiz.” 


Ancak yazın düzenlenecek Dünya Kupası'ndan önce 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Liverpool'da tamamlaması gereken bir sezon var. 
Manchester City, Anfield'da Salah”ın parladığı maçta yenilse de Premier Lig'i neredeyse kazanmış durumda. Ancak üçüncü turda ezeli rakipleri Everton'u eledikleri FA Cup'ta hâlâ şansları var ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto ile ilk maçlarına çıktılar. Deplasmandan 5-0'lık 

galibiyetle ayrılan Liverpool, Anfield'da 

prestij maçına çıkacak. 


“Daha önce de söylediğim gibi, bir şeyler kazanmak için kendimizi zorlamak istiyoruz” diye açıklıyor Salah. “Bunu kendi kariyerlerimiz için, kulübümüzün tarihine yakışmak için ve tabii ki taraftarlarımız için yapacağız.” 


Her seçkin futbolcuyu motive eden şey başarıdır ve Salah için de durum farklı değil. 
Mısırlı Kral, 2012 Lig Kupası zaferinden sonra 
Liverpool'u ilk kupasına ulaştırabilir ya da 28 
yıllık lig şampiyonluğu hasretini sona erdirebilirse kendisi için 1990'1n popüler şarkısı Sit Down'u 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“FUTBOLCULARIN BİRBİRİNDEN 


LI LL GL. 


FARKLI BİRÇOK KIŞILIĞI OLABILIR 

AMA SALAH OYLE DEĞİL. HER ZAMAN VE 
HER KOŞULDA AYNI ADAMI” 

1010 MANE 


söyleyen kale arkası tribünlerine borcunu ödemiş olacak. O Sol üstte Salah'ın Leicester'a attığı göldeki 
Peki fotoğraf çekiminde oyuncak bir taç takan fizik gücü, Jurgen Klopp adam şimdiden Kop'un yeni kralı mı? için şaşırtıcıydı “Bunu söylemek bana kalır mı bilmem. Yukarıda Arsenal ile 3-3 Taraftarların söylemesi daha uygun gibi berabere kaldıkları maçta görünüyor” deyip gülüyor utandığı her Oo meşhurgol sevincini halinden belli olan Salah. “Çocukken yaparken desteklediğim kulüp için gol atmaktan dolayı mutluyum; önemli olan bu.” 


Bunun ardından Salah bize iyi günler diliyor ve Edgeley Park'ın çıkışına yönelip neşeli bir şekilde “Teşekkürler” diyor. Dışarıda ise bir Mercedes 
y (Nagrig'deki gibi bir otobüs değil) onu 64 
kilometre uzakta olan Melwood'daki antrenmana götürmek için bekliyor. Sonuçta Manchester City'e 
37 metreden aşırtma atmak kolay değil! 


Philippe Coutinho'yu unutun. Kral öldü. Yaşasın Kop'un Mısırlı Kralı! > 


FourFourTwo.com.tr 39 


ya 


; de 
ER 


Şi. 


e 


Mi 


ii 


Nes 


ampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan bir adamın kupa odasına göz atma fırsatını her zaman bulamazsınız. Hele ki bu oyuncu, dikkat çekmeye çalışmayan biriyse! 


Luka Modric'in dehası yıllardır bilinen bir şey ancak 2017, tecrübeli oyun kurucunun tam anlamıyla günümüzün seçkin futbolcuları arasına girdiği yıl oldu. 


Real Madrid orta sahasında yaptıklarıyla takımına 12'nci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandırmakla kalmadı, Real Madrid için çok uzun sayılabilecek beş yıllık La Liga şampiyonluğu hasretine de nokta koydu. 


Bunun yanında “Bu şerefin bende uyandırdığı duyguları milyonlarca kelimeyle bile anlatamam” dediği Hırvatistan Milli Takımı kaptanlığını aldı. Modric artık dört yıl önceki gibi gruplarda elenmeyi değil, Vatreni'nin Fransa 98'de yaptığı gibi ülkesine önderlik etmeyi istiyor. Ancak önce Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu tekrar kazanmak gibi ufak bir mesele var. Kupa odasını büyütmek gerekebilir! 


2017'nin senin için iyi bir yıl olduğu konusu aşikar. 
Geçtiğimiz yılı nasıl özetlersin? 

Kariyerimin en iyi yılıydı. Real Madrid açısından bakarsak, kulüp geçen sene tarihinin en başarılı sezonunu geçirdi. 
1950'lerden beri ilk kez hem ligde şampiyon olduk hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandık. Ayrıca İspanya Süper Kupası'nı, UEFA Süper Kupası'nı ve Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandık. Kendi adıma konuşmam gerekirse, Şampiyonlar Ligi'nde ve La Liga'da yılın takımına seçilmek gibi bazı bireysel başarılar kazandım. Bunlara Hırvatistan'ın Rusya'daki Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesini de eklerseniz, 2017'nin benim için mükemmel bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezon da oldukça başarılı geçmişti ancak 2017'de kariyerimin en iyi futbolunu oynadığıma inanıyorum. Neyse ki takımla kazandığım kupalar da bunu taçlandırdı. Sonuçta en önemli şey bu. 


Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde “Yılın Orta Saha Oyuncusu” seçildin ve Ballon d'Or oylamasında beşinci oldun. Bu bireysel başarılar senin için ne ifade ediyor? 
Elbette çok şey ifade ediyor. Her maçta, her antrenmanda gösterdiğin kararlılık ve sıkı çalışmadan ötürü ödüllendirilmek tarifsiz bir mutluluk. Sürekliliğin bir 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oyuncunun elde edebileceği en yüksek başarı olduğuna Yukarıda Şimdiyse bunu yalnızca kazanmadığımı, aynı zamanda inanıyorum. Ayrıca takım arkadaşlarım ve tüm kulüpten de bunu başardığımız mükemmel gecede baş karakterlerden bahsetmem gerek. Bunun bir klişe olduğunu biliyorum ama birisi olduğumu söyleyebilirim! 
her bireysel başarının ardında iyi bir takım çalışması yatar. 
Takım arkadaşlarım olmadan bu başarıların hiçbirine Az önce de belirttiğin gibi hiçbir takım Şampiyonlar ulaşamazdım ve Real Madrid size mümkün olan en iyi Ligi'ni üst üste iki kez kazanamadı. Takım için en büyük takım arkadaşlarını sağlıyor. motivasyon kaynağı tarihe geçmek miydi? 

Kesinlikle! Soyunma odasında ve antrenmanlarda Özellikle Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'a karşı çok konuştuğumuz tek konu buydu. Her maçtan önce ilk kez iyi oynadın. O maçtan aklında hangi sahneler kaldı? maça çıkıyormuş gibi heyecanlanıyorduk. La Liga'daki puan Oynadığım üç Şampiyonlar Ligi finali arasında takım olarak kayıplarımızı Şampiyonlar Ligi'nde alacağımız sonuçlarla en iyi oynadığımız final o. Performansım, o maça yönelik telafi edebileceğimizi biliyorduk. Bunu başarmamızı taktik hazırlığımızın bir sonucu. Finali düşündüğümde en sağlayan şeylerden birisi de Real Madrid'in daima yoğun hissettiğim duygu gurur. Hayatım boyunca o an için kazanmak üzerine kurulmuş bir takım olması. Çeyrek çalıştım. Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste iki kez kaldıran finalde Bayern Münih maçı uzatmalara gittiğinde bize en ilk takım olmak gerçekten özel. Top oynayan her çocuk gibi çok yardımcı olan düşünce buydu. Kendimizi her maçın ben de Şampiyonlar Ligi kupasının hayalini kuruyordum. sonunda galip gelecek taraf olarak görüyorduk. 
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Evet çünkü Real Madrid'e geldiğimden beri kazanamadığım tek kupa buydu! Bu yüzden kendimi tamamen buna odaklamıştım. Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlar varken işimiz çok da kolay değildi ama bu kazanmayı daha değerli kılıyordu. La Liga'nın diğer liglerle kıyaslandığında şampiyon olmanın en zor lig olduğunu düşünüyorum. Belki de bu sebeple insanın kazandıkça kazanası geliyor! 


Sezonun ikinci yarısında herhangi bir maçın bu şekilde öne çıktığını söyleyemem çünkü her maç bizim için bir kupa finali gibiydi. Barça puan tablosunda daima bize çok yakındı ve hata yapma lüksümüz olmadığını biliyorduk. Nisan ayında Bernabeu'daki El Clasico muazzamdı. Sergio Ramos atılınca son 15 dakika onsuz oynadık ancak James Rodriguez ile beraberliği yakaladık. O anda sahada 10 kişi ile berabere kalacaktık. Ancak Barcelona taç atışı kazandı. 
10 kişi olmamıza rağmen önde basıyorduk çünkü 
kazanmak istiyorduk. Gerisiniz zaten biliyorsunuz. Lionel Messi'nin son saniyelerde attığı o gol acı verse de bu yenilginin ruhumuzu parçalamasına izin vermedik. Aksine, Barcelona o gün 1 puan önümüze geçti ancak biz daha da güçlendik ve sezon sonunda şampiyon bizdik! 


1 el ( rel ) 1? 
Süreklilik günümüz futbolundaki en önemli şey. O olmadan başarılı olmak çok zor. İlk günlerimden beri performansımı yükseltmeyi hedefliyorum. Her an üzerinize bir şeyler ekleyemezsiniz ama en kötü durumda olduğunuz yeri korumalısınız. Real Madrid gibi bir kulüpte bunu yapmak pek de kolay değil ancak sabırlı olduğunuz sürece ulaşamayacağınız hiçbir şey yok. » 
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Yukarıda 


Aşağıda 


Sağ altta 


Ayağına aldığın topu rakiplerinin senden sökememesi en önemli özelliğin olabilir mi? Real Madrid'deki misyonunun ne olduğunu düşünüyorsun? 

Madrid'in oyun düzeninde önemli bir role sahip olduğumu hissediyorum. Topu savunmadan hücuma dağıtma görevi oyun stilime mükemmel şekilde uyuyor ve takımda bu şekilde oynamaktan büyük keyif alıyorum. Bundan daha da önemlisi takım arkadaşlarım. Onların sayesinde işim kolaylaşıyor ve oyun daha keyifli hale geliyor. 


Bu sezon La Liga'da Real Madrid'in Barcelona'nın oldukça 

gerisinde kalmasının sebebinin ne olduğunu 

düşünüyorsun? 

Sezona başlarken daha iyi sonuçlar bekliyorduk ancak 

futbol böyle. Geçtiğimiz sezon uzatma dakikalarında kazandığımız maçlar bile oluyordu ancak bu sezon yeterince soğukkanlı olamadık. Bunun uzun süreli bir kriz olduğunu düşünmüyorum. 
Kaliteli bir ekibiz ve her sorunun üstesinden gelebilecek güçteyiz. 


2014'te Atletico Madrid'le karşılaştığınız Şampiyonlar Ligi finalinde son dakikalarda kullandığın kornerde Sergio Ramos'un kafayla topu ağlara yollayıp beraberliği yakaladığı anı hatırladığında neler hissediyorsun? 
Tüylerim diken diken! Neden bilmiyorum ama o an çok sakindim. Korneri kullanmadan önce daha maçın 10'uncu dakikadaymışız gibi hissediyordum. Üstümde baskı yoktu. 
Tanrıya şükür ki Sergio zıplayarak harika bir gol attı ve ben bu büyüleyici kupayı 10'uncu kez kazandım! 


Zidane'la çalışmak nasıl? 

Zinedine Zidane gibi bir efsane için oynamak büyük bir onur çünkü o tüm zamanların en iyilerinden biri. Teknik direktörümüz olacağı açıklandığında çok heyecanlanmıştık ve onun varlığı, sahada elimizden geleni yapmamız için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Aynı zamanda oyunuma teknik açıdan da katkıda bulundu. O da bir orta saha oyuncusu olduğu için pozisyonumla ilgili her şeyin en doğrusunu biliyor. Onun tavsiyelerini can kulağıyla dinliyorum. Tecrübeleri sayesinde oyuncuları ne zaman 


serbest bırakıp özgür oynatacağını biliyor. Bu da bizi çok rahatlatıyor. 


Cristiano harika bir insan ve çevresindekiler için her an yardıma hazır. Performansını ve fiziksel formunu en üst seviyede tutabilmek için antrenman sahasında çok fazla zaman geçiriyor. Anlayacağınız başarısı şans eseri değil. 
Takımımızda olması hepimizi daha iyi oyuncular haline getiriyor. 


Spurs'te geçirdiğim zamanı düşündüğümde hep mutlu oluyorum. Tottenham, bana dünyanın en iyi liglerinden birinde oynama fırsatını veren ilk kulüp. Kulüpteki insanlarla ve taraftarlarla muhteşem bir ilişkim vardı. Genellikle iyi sonuçlar alıyorduk. Orada daha fazla kupa kazanamamak beni üzüyor; bir de istediğim gibi ayrılamamak. Umarım taraftar beni anlamıştır. 


Zamanım oldukça. Tottenham'ın maçlarını izlemekten hep keyif aldım. Son birkaç sezondur kulübün geldiği nokta hoşuma gidiyor. İzlemeyi sevdiğim keyifli bir hücum futbolu oynuyorlar. Spurs'un yakın zamanda Premier Lig şampiyonluğu kazanabileceğini düşünüyorum. 
Kadrolarında bunu başarabilecek harika oyunculara sahipler. 


Harry oldukça yetenekli ve kaliteli bir futbolcu. Real Madrid karşısında ne kadar iyi olabileceğini gösterdi. Umarım doğru şekilde gelişmeye devam eder ve eğer bu gerçekleşirse önünde oldukça başarılı bir kariyer olacağına inanıyorum. Harry gibi bir oyuncunun beni örnek alması gurur verici. 


Büyük bir sürpriz diyemem. Premier Lig'in dünyanın en iyi liglerinden birisi olduğunu aşikar. Son birkaç sezondur geçmişteki kadar iyi sonuçlar almasalar da dünyadaki herkes Premier Lig'in kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu biliyor. Eleme aşamasında da büyük bir tehdit olacakları kesin. 


Üç kez Avrupa Kupası kazanan ilk Hırvat olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ancak idollerimle (Davor Suker ve Zvonimir Boban) kıyaslanmak taşıması zor bir yük. 


Oldukça zorlu ve iddialı bir grup. 
Arjantin hakkında fazla bir şey söylemeye gerek yok. Herkes onların ne kadar zorlu bir rakip olabileceğinin farkında. İzlanda son birkaç yıldır oldukça iyi tanıdığımız bir takım. Bu ve önceki Dünya Kupası elemelerinde onlarla oynadık. Kolay olmayacak ama kazanacağız. Nijerya'yı diğer ikisine kıyasla daha az tanıyoruz. Genç oyunculara sahip etkili bir takımlar. 
Kalitemizi göstermeli ve her maça kazanmak için çıkmalıyız. Oyuncular olarak olgunlaştık ve bizden bekleneni gerçekleştirmemiz eskisinden daha kolay. Tabii ki ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Daha sonra karşılaşabileceğimiz tüm takımlarla da başa çıkabilecek yeteneğe sahibiz. © 
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Gennaro Gattuso, kariyeri boyunca öfkesini dizginlemeye çalıştı. Ancak arada bir “içindeki canavarın dışarıya çıktığı” ve takım arkadaşları dahil, yumruk mesafesindeki herkesin şiddetli sonuçlara katlandığı malum! 


i 


Sekiz ya da dokuz yaşımdaydım. Odamda İtalyan orta saha Salvatore Bagni'nin posteri vardı. Dr. Martens'in yeni parmak arası terliklerini giyiyordu. Benim kahramanımdı. Onda dikkatimi en çok çeken şey, çoraplarını diğer oyuncular 

gibi dizlerine kadar çekmeyip, 

bileklerine indirmesiydi. Korunmasız 

bir şekilde, bodur bacaklarını 

göstererek oynaması hoşuma giderdi. 


Hiçbir şeyi kaybetmek istemem, arkadaşlarımla oynadığım kart oyunlarını bile. Bu karakterimin büyük bir parçası ve yaptığım her şeyde başarılı olmak konusunda hırslıyım. 
Kuşkusuz bu DNA'mın bir parçası. Babamdan kalma bir özellik. Ondan ve amcalarımdan. Aslında ailemdeki herkesten. Hepsi aynı. 


Bir futbolcu olarak işleri kendi stilimde hallederdim. 
Başkalarının tavsiyelerine hiçbir zaman kulak asmadım. Bu oyunu kendi stilimle oynadım. Her gün tartılır ve aynı yemeği yerdim (pirinç ve tavuk göğsü). Yıllarca su hariç ne şarap ne de başka bir şey içtim. Her akşam kendi başıma koşuya çıkardım. Maçlardan önce bir manyağa dönüşürdüm. Tüm akşam televizyon ya da film izlerdim ve ardından maçtan önce gün öğlen saatlerinde uyurdum. 


Belki de bu yüzden hiç oda arkadaşım olmadı çünkü bir oda arkadaşı için fazla gergindim. Hatırlıyorum da, Milan, : 2003'teki Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter ile ; oynayacaktı ve maçtan önceki iki hafta boyunca koltukta © : uyudum. Fazlasıyla hevesliydim. 


ea Kısa bir süre önce arkadaşlarımla futbol oynamamaya e. ; karar verdim çünkü sürekli onlarla aptalca tartışmalara e. giriyordum. Milan ekibi ya da eski takım arkadaşlarımla da 


€ hi: aynı şekilde. Onlarla rekabet etmekten kaçınacağım çünkü ” kramponlarım ve formamı giyince rakiplerin yüzlerini 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“OYUNDA NE ZAMAN BİR TOP OLSA 
İÇİMDEKİ HAYVAN DIŞARIYA ÇIKIYOR! BU 
YÜZDEN FUTBOL OYNAMAYI BIRAKTIM” 


Gattuso, Old 

Firm derbisi esnasında 
Celticli Paul Lambert ile kapışıyor 

”Ronnie, bir kelime daha edersen çatalın tadına bakarsın!” 

Rino, İtalya'nın 

2006 Dünya Kupası 
zaferini kutlarken soyunuyor! 


görmüyorum; ne yaptığımın farkında olmuyorum. Daha sonra kendi kendime “Bunu yaptım, bunu söyledim” diye düşünüyorum ve çok utanıyorum. Bu yüzden bunun dışında kalmak daha iyi, belki çıkar kendi kendime koşarım. Oyunda ne zaman bir top olsa içimdeki hayvan dışarıya çıkıyor! 


Bir takımın formasını sahada giydiğim ilk andan beri (12 yaşımdayken) futbol benim çıkışım oldu. O zamana dek yalnızca teknelerden aldığımız benzin kutularını direk olarak kullandığımız sahillerde futbol oynayabiliyordum. 
Etrafımızda balıkçılar ve ayağımızın altında taşlarla deniz kabukları vardı. Bunun oyunuma olumlu etki ettiği kesin. 
Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Her gün San Siro, Wembley, Maracana ve La Bombonera'da oynardım çünkü her sahile ve her sokağa en ünlü stadyumların isimlerini verirdik. 


Şimdi ise öncelikler değişti. Çocuklar akşam 5'e kadar okulda durmak zorunda çünkü aileleri o saate kadar çalışıyor. Bu yüzden bizim kadar oynayamıyorlar. İtalya'nın kuzeyinde sokaklarda futbol oynamak çok daha zor ve eğer bir futbol okuluna yazılmazsanız yapacak pek bir şeyiniz yok. 


Ancak geçen sene çok güzel bir şey oldu. 10 yaşındaki oğlum Francesco'yu Calabria'ya yolladım. Altı hafta sonra geri geldiğinde çok heyecanlıydı, yaptığı şeyleri anlatıyordu. Onun yaşındayken yaşadığım şeylerle aynıydı. 
Kendimi zamanda geriye gitmiş gibi hissettim. 


Zorlu zamanlarda gözlerimi kapatır ve kendimi o 
zamanlara geri götürürüm; o sahillere, o anılara... 11 
buçuk yaşıma kadar sokaklarda yaşadım. Bir ailem ya da evim olmadığından değil, spor yapıp arkadaş edinmenin tek yolu bu olduğu için. Çok az eşyamız vardı, insanlar çok az para için saatlerce çalışırdı. Biz çocukların yapabildiği tek şey dışarıya çıkmak, futbol oynamak ve eğlenmekti. 
Başka bir şeyimiz olmasa da bu sorun değildi. Sanırım başarılı olma hırsım daha çocukluğumda kendini göstermiş. 


12 yaşımdayken Perugia altyapısına yazıldım ve burada 
beş yıl geçirdim. İlk birkaç ay berbattı. Yalnız hissetsem de hiçbir şeye itiraz etmedim çünkü geleceğim için doğru yerde olduğumu biliyordum. Neredeyse katıldığımız her gençler turnuvasını kazanıyorduk ve geliştiğimi hissediyordum. Başarıya olan açlığım her gün daha da artıyordu. 
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“GASCOLGNE, ÇORAPLARIMA TUVALETİNİ 
YAPACAK KADAR KÖTÜ ŞAKALAR YAPARDI 
AMA ONA KIZAMAZDIM” 


Ancak bu dönemde gençlerin Serie A'da düzenli bir şekilde forma giymesi pek yaygın değildi. Bazı antrenörler özel ve yetenekli olduğumu düşündü ancak ben çok çalışmaktan başka bir şeyi düşünmüyordum. Koşmak, bisiklet sürmek, spor salonunda çalışmak ve futbolcu olabilmek için mücadele etmek... Kısa süre sonra İtalya'nın 18 yaş altı kadrosuna seçildim. Fransa'daki bir turnuvada forma giydim ve Avrupa'nın farklı yerlerinden birkaç kulübün gözlemcisi de oradaydı. Rangersın bir gözlemcisi beni izlemiş ve beğenmiş. Glasgow'a gitmem : uzun sürmedi. Daha 19 yaşımdaydım! . 


İlk kez profesyonel bir futbolcu gibi düşünmeye başladığım yer Glasgow'du. Perugia'da oynarken gerekli zihinsel güce sahip olmadığıma inanır ve sahada hata yapma korkusuyla oynardım. Bacaklarım titrerdi ve duygularım beni ele geçirirdi. Ancak İskoçya'ya geldiğimde her şey değişti. Bu işte iyi yerlere gelebileceğimi anladım ve Brian Laudrup, Jonas Thern ve Paul Gascoigne gibi harika oyuncularla oynadığım için şanslıydım. 


li 


N.COM 


Kimsenin iyi bir örnek olarak göstermeyeceği Gascoigne, - bana sürekli tavsiyeler verirdi ve Glasgow'a alışmamda büyük yardımı dokundu. Şakalarıyla meşhurdu. 
Çoraplarıma tuvaletini yapacak kadar büyük şakalardan bahsediyorum! Ancak o kadar iyi niyetli ve yardımseverdi ki bir kez dahi kızmadım. 


Rangers'ta 1950'lere dayanan bir kural vardı. Oyuncular her antrenmana takım elbise ile gelmeliydi. Bu kesinlikle benim tarzım değildi! Paul beni Glasgow'daki en pahalı terzilerden birine götürdü birlikte sekiz takım elbise seçtik. 
Fiyatları görünce oradan hemen kaçmak istedim ama bana kulüple terzinin anlaşmalı olduğunu ve para ödemeyeceğimi söyledi. 10 bin sterlin'den bahsediyorum! 

Daha sonra öğrendim ki terzi ile kulüp arasında bir anlaşma yok. Paul yardımcı olmak için beni kandırmış. 
Aldıklarımın parasını da kendisi ödemiş. Bu, çoğu insanın . 
tanımadığı Paul Gascoigne! Yaşadığım sürece onunla yi görüşmeye devam edeceğim. Şu an alkol sorunu nedeniyle pek de iyi durumda değil ama iyi olacak. 

Hepimizi de kahkahalarıyla daha iyi edecek. 
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Yaptığı en harika şeylerden birisi Andrea Pirlo ile benim 


“ml e aramdaki ortaklığı geliştirmekti. Milli takımda çok uzun p | AL 0 VE 1 R 0 $$ YI SAL ) | A M I 1 I N süre birlikte oynamış olsak da Ancelotti'nin Pirlo'nun — a z Sk og pozisyonunda yaptığı değişiklikle yeni bir “biz” olduk, daha yakın oynamaya başladık. Andrea gün boyu koşabilecek 
0 N | f KA P | YI KI | | | | f ) | M VE | KIŞ | N | bir enerjiye ve her takımda kendisine yer bulabilecek bir 


. .. .. .. tekniğe sahipti. Onunla birlikte oynayabildiğim için çok ) f B | R f 17 f İ ) 0VD | M | . şanslıyım çünkü başım ne zaman belada olsa tek yapmam . gereken şey topu ona vermekti. Kendi aramızda buna 


j “Topu bankaya koymak” derdik. 


Andrea'yi tanımıyorsanız onun soğuk bir karaktere sahip olduğunu düşünebilirsiniz ancak kesinlikle öyle biri değil. 
Eğlenmeyi bilir ve her türlü şakayı kaldırabilir. Birlikte oynadığımız dönemde onunla sohbet edebileceğimiz serbest zamanları dört gözle beklerdim. Otobiyografisinde bahsettiği hikayeler yaşadıklarımızın 10'da 1'i dahi değil. 


Rangers'taki dönemime bayılıyordum. Old Firm En büyük zevki beni kızdırmaktı ve malum, bu hiç de zor derbisinin tutkusunu ve gerilimini seviyordum. Bu, bir şey değil! Bana yaptığı eşek şakaları ona defalarca kez futboldan çok öte olan bir maçtı. Walter Smith bir tokat olarak dönmüştür. 


derbiden önce benimle konuşmanın işe yarayacağını düşünmüş, her gördüğünde “Rino, lütfen bir canavar olma, erkenden kart görme!” dedi. O derbinin 20'nci saniyesinde sarı kart gördüm! Devre arasında soyunma odasına gittiğimde öfkeyle dolabımı tekmeledim ve kafama çarptı. Gözümün yukarısında derin bir kesik vardı. 
Oyundan çıkmak istedim çünkü zar zor görüyordum ancak Smith dikiş atılmasını ve sahaya çıkmamı söyledi. 
Rangers'taki insanlar bu maç için böyle şeyler hissediyordu işte. 


Rangers'a transfer olduğumda annemin bana verdiği haç hep boynumdaydı. Herkesin gözü ona takılıyordu. 
Neden baktıklarını anlamıyordum. Saftım. Protestan ya da Katolik nedir bilmiyordum. Daha sonra farkına vardım ancak kimse hiçbir zaman haçı çıkarmamı söylemedi. 


Dürüst olmak gerekirse oradaki en büyük sorun teknik direktör Dick Advocaat'tı. Beni sağ bekte oynatmak istiyordu ancak ben orada oynamak istemiyordum. Tabii ki anlaşamıyorduk. 


Futbolcuyken hiçbir zaman görüntüleri tekrar izlemedim. 
Asla. Şimdi emekli oldum ve bazı şeyleri görüp öfkeleniyorum. Kendi kendime “Bu gerçekten ben miyim? 
Gerçekten bunu yaptım mı?” diye soruyorum. Neredeyse kendimi tanıyamıyorum. Formamın kolunda saygı yazarken Joe Jordan'ın (Tottenham'a karşı, sağda) boğazına sarıldığım fotoğrafı gördüm ve gülmeye başladım. Sanki gülmesem ağlayacaktım. Belki de bir saniye süren bir kızgınlıktı ve doğru bir örnek değildi. 
Ronaldo ve Ibrahimovic'le de benzer fotoğraflarım var. Bu konuyu kapatmak en iyisi! Ama Ibrahimovic'den biraz daha bahsedebilirim. 


Zlatan Milan'a transfer olduğunda aramızda bir enerji olduğunu fark ettik. Tek bir bakışla birbirimizin ne hissettiğini anlayabiliyorduk. Hırslarımız bizi birbirimize yakınlaştırıyordu. 


Bahsetmem gereken başka bir isim de Carlo Ancelotti. 
Milan'da yıllarca birlikte çalıştık ve benim için artık bir hocadan çok baba olmuştu. Sahada işler iyi gitmediğinde onu mutlu etmeyi düşünerek kendimi motive ediyordum. 
Kısa, öz ve akılda kalacak şeyler söylerdi. Yedi yıl boyunca maçlarda tıkandığım her anda o cümleler benim için yol gösterici oldu ve tabii ki teknik direktörlüğümde de bu 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Bir keresinde de 2006 Dünya Kupası öncesi milli takımla beraber italya'daki antrenman tesisindeydik. 
Antrenmanımı bitirmiştim ve fizyoterapiteydim. O sırada 


Ally McCoist ile Ibrox'taki Pirlo ve Daniele de Rossi odama girip dolaba ve yatağın günlerinde eğlenirken; altına saklanmış. Neredeyse 3 saat boyunca da benim Joe Jordan'ın boğazına gelmemi beklemişler. Salak demekle yetineceğim! Beni yapışmasıyla alakalı: “Ne sinirlendirmek için her türlü fedakârlığı yapıyorlardı. 
zaman bu fotoğrafı Nihayet odaya gelip uyumak için hazırlanırken bağırarak görsem gülmek zorunda saklandıkları yerlerden çıkıp ödümü koparttılar. 

kalıyorum”; 2007'de Saldırmadan önce kapıyı kilitlemeyi akıl ettim ve ikisini de Milan ve Man United bir güzel dövdüm! 

arasındaki yarı finalde 

Cristiano Ronaldo'nun 2007'de Manchester United ile oynayacağımız yarı final saçını dağıtırken; Gattuso, maçı öncesi diğerleri dondurma yerken, ben de beyaz 

19 yaş altı takımı pirincimi yiyordum. “Beyler, yarın önemli bir maçımız var 
çalıştırdıktan sonra bu yüzden lütfen odaklanın” dedim. Beslenmeme ne Kasım'da Milan'ın yeni kadar dikkat ettiğimi buradan anlayın! Massimo Oddo 


teknik direktörü oldu bana güldü ve “Aman be, alt tarafı dondurma yiyoruz, daha pirinç geveleyecek kadar sapıtmadık” dedi. Benimle dalga geçmişti. Bu yüzden öfkeme hakim olamadım ve 


elimdeki çatalı bacağına sapladım! 


Milli takımda harika anılarım var. Çocukken hayalim Milan forması giymek ve Avrupa'da kupa kazanmaktı ancak Dünya Kupası'nı kazanma hayallerine cüret bile edememiştim! Belki bir gün birinde oynardım ama kazanmak! Bu çok fazlaydı! Almanya ile yarı finalde karşılaşmadan önce yaptığımız tüm antrenmanlarda hakarete uğruyorduk. Ardından Calciopoli skandalı ortaya çıktı ve bununla birlikte işler de çığırından çıktı. Sonra Dünya Kupası'nı kazandık ve hayatımdaki en hızlı dönüşüme şahit oldum. Marcello Lippi'ye çok şey borçluyuz. Yarı finali kazandıktan sonra, finalde ne olursa olsun Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlüğü bırakacağını biliyorduk. Oğlu Calciopoli skandalının içinde olduğundan medya onu topa tutuyordu ve o dönem büyük baskı altındaydı. Bu yüzden sevincimi onunla kutlamak istemiştim. Ona bizi bırakmamasını söyledim. 
“Bağırdım” demek daha doğru aslında. Düşüneceğini söyledi. İstediğim cevap bu değildi! 


“Futbol oynamayı özlüyor muyum?” Hayır. Hem de hiç. 
Futbola vermem gerekenden fazlasını verdim. Hiçbir şeyimi esirgemeden! Bunu yapmak için kazandıklarımın yüzde 10'una da razı olabilirdim. 

Bir keresinde Catania ile oynuyorduk. Diz bağlarımı yırtmıştım ama oynamaya devam ettim. Bir sorun olduğunu hissediyordum ama hayatım boyunca o kadar çok darbe yemiştim ki bunu da onlardan biri gibi algılamaya çalıştım. Milan için oynamak acıyı daha az hissetmemi sağlıyordu. Bu yüzden vücudumu hiç dinlemedim. Tabii şimdi bunun sonuçlarına katlanmak zorundayım. Ellerimi yan yana tutarsam aradaki farkı hemen görürsünüz. Ameliyat olsam iki ay oynayamayacaktım ve bu kolay kaldırabileceğim bir şey değildi. Bunu yapmak yerine maçlarda destek aldıkça çıkan elimi yerine oturtup devam etmeyi tercih ediyordum. 


Futbolculuğumda ne zaman hata yapsam özür diler ve sorumluluğu üstlenirdim. Bu sayede teknik direktörlüğün getirdiği sorumluluk beni diğerleri kadar zorlamıyor. 
Eskisine nazaran çok daha sakinim ama bunun bir sınırı var. Ben tutkumla var oldum ve yaşamaya devam etmem için buna ihtiyacım var! 
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VEFA DE Ligi son 16 tutunda N el) tamamlar. Mönehestey City; İber ve Beiyerri Münih” “İlk turda, le fazlasını aldı, .Messi, Chelsea” 'ye ilk golünü att, li Ünder ilk: şampi rtr. ge ve 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JUVENTİ V6 TOTTENNAM 


13 ŞUBAT 2018 


MAÇIN ÖZETİ 
Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Juventus fırtına gibi başladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pjanic, topu henüz Vinci dakikada Higuain'in ayağına oturttu. Higuain'in dönerek klas vuruşunda top ağlara gitti. 
Golden sonra baskıyı artıran Juventus, 9'uncu dakikada Bernardeschi'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Higuain ile gole çevirdi ve 10 dakikada skoru 2-0'a getirdi. 
İkinci golden sonra gardı düşen Tottenham erken toparlandı. Oyunun kontrolünü bu dakikadan sonra ele alan Spurs, 35'inci dakikada Benatia'nın de marke durumda bıraktığı Kane ile farkı Ve indirdi. Bu gol ayrıca Kane'i bir rekora da ortak etti. Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan İngiliz oyuncu olan Steven Gerrard'ın rekoruna 
7 golle egale edildi. İlk yarının bitimine doğru bu kez Diego 
Costa yerde kaldı ve hakem Felix Brych, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Hat-trick için topu başına geçen Higuain, penaltıyı çok sert bir vuruşta direğe nişanladı. 


Juventus, ikinci yarıya kaçan penaltının etkisinde kalarak başladı. Tottenham'ın daha atak olduğu ve oyunun hakimiyetini eline aldığı yarıda, 71'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Eriksen geçti. Kaleye yaklaşık 
20 metre uzaklıkta ve cepheden gören yerden iyi bir vuruş 


gelmese de top baraja çarparak ağlarla buluştu. Maçta başka gol olmayınca Tottenham, İngiltere'ye 2-2'lik skor avantajıyla döndü. 


MAÇIN ANALİZİ 

İtalya'da yıllardır süren Juventus hegemonyasına bu sezon 
Napoli'nin son verme ihtimalinin bulunduğu Serie A'da, 11 
maçta yalnızca 1 gol yiyen Juventus, bu maçta 2 buçuk ayda yediği golü yedi. Peki neden? Oyun disiplininden ilk defa bu kadar ödün verdiler. Bu hatayı da Pochettino gibi saha içinde akıllıca santranç hamleleri yapan bir teknik direktöre karşı yapınca skor 2-0'dan pek tabii 2-2'ye geldi. 


İlk 10 dakikada 2-0 geriye düşen Tottenham, taktik disiplinden belki daha da mühim olan, zor durumda sakin kalma evresine erken geçti. Sol kanattan sıklıkla atak yapan Juventus'a karşı ilginç bir taktik denediler. Alex Sandro ve Mandzukic'in kullandığı kanatta oynayan Eriksen ve Aurier'i geri çekmek yerine daha da ileri atan Pochettino, hem kendi oyuncularının ofansif gücünden, hem de rakibin defansif zaafından yararlanmak istedi. 
Defans bloğunu biraz daha öne çeken Spurs, Juventus'u kendi sahasına hapsetti. Başta 16 ikili mücadelenin 12'sini kazanan, 100 pasın 95'ini isabetli atan Dembele ile orta sahada hakimiyet kurdular. Sabırla pas yapan Tottenham, Juventus defansının uyuduğu anda Kane ile farkı Ve indirdi. İkinci yarıda da frikik golü ile maça denge geldi. 
Juventus'un beklenenden daha az reaksiyon verdiği ve kendi evinde yüzde 34 topa sahip olma oranıyla oynadığı maç Tottenham lehine sayılabilecek beraberlikle. . v4 neticelendi. 


DEVILLA V6 MANCHESTER UNITEN 


21 ŞUBAT 2018 


MAÇIN ÖZETİ 

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk mücadelesinde Sevilla, evinde konuk ettiği Manchester United'la 0-0 berabere kaldı. 
Sevilla-Manchester United mücadelesi, son 16 turunda gol çıkmayan tek maç oldu. 


Maçın başından itibaren Ever Banega önderliğinde hücumda etkili olmaya çalışan Sevilla, Manchester United kalesini bombardıman altına aldı. 15'inci dakikada Navasın çektiği şut az farkla auta çıktı. 17'nci dakikada sakatlanan Herrera yerini Pogba'ya bırakmak zorunda kaldı. Dakika 25'te ise bu kez Manchester United etkili geldi. Sanchez'in havadan milimetrik pasında topla buluşan Lukaku, tek vuruş yapmak istedi ancak top auta çıktı. 4 Vinci dakikada Banega'nın pasında topla buluşan Correa'nın vuruşunda De Gea gole izin vermedi. 44'üncü dakikada kullanılan korner atışında, gelen topu iyi takip eden N'Zonzi'nin, altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunu De Gea son anda çıkardı. 45'inci dakikada Navas'ın ortasında bomboş durumdaki Muriel'in kafa topunu De Gea inanılmaz bir refleksle kurtarmayı başardı. 


İkinci yarıda da etkili olan taraf Sevilla'ydı. Şutlarla kaleyi yoklamayı sürdüren Endülüs ekibi, 63'üncü dakikada Banega'nın ortasına iyi yükselen Lenglet'in vuruşunda bir 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kez daha De Gea'ya takıldı. 72'nci dakikada Sarabia boş pozisyonda topu auta atan isim oldu. 85'inci dakikada bu kez golü kaçıran isim Sandro'ydu. Ceza sahası içindeki vuruşunda defansı geçemedi. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 0-0'lık sonuçla neticelendi. 


MAÇIN ANALİZİ 

Manchester United sahaya 4-2-3-1 sistemi ile çıktı. Ancak Sevilla'nın korkunç baskısı, Mourinho'yu bazı kararlar almaya yöneltti. Herrera'nın erken dakikada sakatlığı ve Sevilla'nın etkili oyunu karşısında Jose, 4-3-3 sistemine döndü. İkinci yarıdaysa baskıyı kırmak için 4-4-2 sistemine geçiş yaptı. 
Sevilla ise maça klasik 4-2-3-1 sistemi ile başladı. Muriel'i tek forvet olarak kullanan Montella, arka üçlüde Sarabia, Vazguez ve Correa'yı kullandı. Sevilla topsuz alanda 4-4-2, Manchester United'sa topsuz alanda 4-5-1 sistemi ile atakları önlemeye çalıştı. Jose Mourinho, kanadı etkili kullanan Correa'yı durdurmak için Mata'yı ve Valencia'yı onu marke etmek için görevlendirdi. 


Manchester United sol kanadı aktif kullansa da en fazla verim aldığı yer sağ kanat oldu. İngiliz takımlarıyla özdeşleşen “Kick and Rush” felsefesini kullanan Mourinho, sol kanatta Sevilla takımını kümeletip, ters kanatta boşa çıkan Valencia'yı diagonal paslarla besletilmesi emrini verdi. 
Bu sayede hem boş alan yakaladılar hem de Sevilla'ya fazladan efor harcatmış oldular. 


Maçın 0-0 bitmesindeki aslan payını De Gea'ya verebiliriz. 
Sevilla'nın 25 şut çektiği maçta, kalesine gelen 8 şutun 8'ini de kurtarmayı başardı. Bunlardan ünün yüzde 100'lük olduğunu düşünürsek pek de yanılıyor sayılmayız! 
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BASEL V6 MANGRESTER CITY 


13 ŞUBAT 2018 


MAÇIN ÖZETİ 
İsviçre'de turun ilk maçında karşı karşıya gelen Basel-Manchester City mücadelesi belki de turun kesinleşen ilk maçı oldu. Baştan sona üstün bir oyun oynayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 14'üncü dakikada Kevin de Bruyne'ün kullandığı korner atışında topa iyi yükselen İlkay Gündoğan ile 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra sol kanattan gelişen atakta Sterling'in ortasında topu iyi takip 


eden Bernardo Silva, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 


18'inci dakikada 2-0 öne geçen Manchester City'nin durmaya pek niyeti yoktu. 23'üncü dakikada Aguero'nun yaklaşık 25 metreden yaptığı enfes vuruşla skor 3-0'a geldi. 


İkinci yarıda da tamamen oyunun kontrolü elinde olan Manchester City, 53'üncü dakikada Aguero'nun pasında topla buluşan İlkay Gündoğan'ın ceza sahası dışından örümcek ağlarını aldığı vuruşla skoru 4-0'a getirerek maçın da sonucunu belirledi. 


MAÇIN ANALİZİ 
Manchester City maça beklendiği gibi ataklarla başladı. 
Klasik 4-3-3 formatıyla sahaya yayılan Guardiola'nın 


öğrencileri, yine Guardiola ile günümüze damga vuran “bekleri oyuna katma” ya da “half-back” kavramıyla oyun içinde sistemini 2-3-2-3'e çevirdi. Kyle Walker ve Fabian Delph oyuna genişlik katan isimler olurken, merkez orta sahada İlkay Gündoğan ve Kevin de Bruyne, Basel takımını baskı altına alan isimler oldu. 


Basel, sahaya 3-4-3 sistemiyle çıksa da Manchester City'nin baskılı ve ofansif oyunu Basel'i saha içinde 5-4-1'e itti. İleride Oberlin'i tek forvet oynatan Raphael Wicky, Stocker ve Elyounoussi'yi de Oberlin'e yardımcı oyuncu olarak oynattı. 


Henüz 25 dakikada 3-0 geriye düşen Basel'de, oyun disiplini tamamen bozuldu. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Basel, ikinci yarıya her ne kadar defansif önlemlerle başlasa da Agüero ve İlkay'ı marke etmekte zorlandı. 4'üncü golü, 53'üncü dakikada İlkay Gündoğan'la bulan Manchester City, bu dakikadan sonra özellikle sol tarafı etkili kullandı. 
Soldan gelişen atakları durdurmak için; Lang, Xhaka ve Frei'yi oraya adeta zincirleyen Wicky, bu taktiğinde başarılı oldu. Kalan dakikalarda gol yemese de sahadan 4-O'lık skorla mağlup ayrılan taraf Basel'di. 


Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto evinde Liverpool'u konuk etti. Evine avantajlı skorla dönmeyi hedefleyen Liverpool; işi biraz abarttı ve deplasmandan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Önce 25'inci dakikada Mane, 4 dakika sonra da Salah'la golü bulan Liverpool ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 

İkinci yarıya da yüksek tempoyla başlayan Liverpool, 53'üncü dakikada Mane ile skoru 3-0'a getirdi. 70'inci dakikada sahneye bu kez muhteşem üçlünün bir parçası olan Firmino çıktı ve skoru 4-0'a getirdi. Firmino'nun golünde asist yapan Milner, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 6'nci asistini yaptı ve zirveye oturdu. Maçta son sözü Mane 25 metreden çektiği sert şutla söyledi. Hattrick yapan futbolcunun bu golüyle skor 5-0'a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca rövanş maçı prestij maçına dönüştü. 


Liverpool bu sezon gol yağdırıyor: 
Liverpool 2-2 Sevilla 

Spartak Moskova 1-1 Liverpool 
Maribor 0-7 Liverpool 

Liverpool 3-0 Maribor 

Sevilla 3-3 Liverpool 

Liverpool 7-0 Spartak Moskova 
Porto 0-5 Liverpool 


Liverpool, sahaya klasikleşen 4-3-3 sistemiyle çıktı. 
Deplasmanda olmasına rağmen tamamen hücum odaklı bir oyun sergileyen Liverpool, Salah, Mane ve Firmino'yu her zaman olduğu gibi ileride efektif kullandı. Wijnaldum ve Milner'ı sağ ve sol iç olarak kullanan Klopp, Porto'yu kanatlardan delmeye çalıştı. Porto ise sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıktı. Ancak top Liverpool'dayken Marega'yı biraz daha öne atan Porto, baskıyı arttırmak için 4-4-2 sistemine geçti. Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Avrupa'nın en çok asist yapan oyuncusu Alex Telles'in, kanatlardan gelmesini önlemek için Mane ve Wijnaldum'u kullandı. Böylece Mane'yi ileride tutan Klopp, Telles'in bindirmelerini en aza indirmiş oldu. Avrupa maçlarında kırılgan bir kadro yapısına sahip olan Porto, Liverpool'un “Gegenpress”ine daha fazla dayanamadı ve 25'inci dakikada rakibe teslim olmaya başladı. Art arda goller yiyen Porto, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. 
İkinci yarıda en azından 1 gol bulup Anfield'a bir umutla i Ve gitmek isteyen Sergio Conceçiao'nun öğrencileri daha fazla risk almaya başladı. İkinci yarıda gol atmak için h” sahaya giren Paciencia, Corona ve Majeed de varlık gösteremedi. Oyun tamamen Liverpool'un istediği kıvama & geldikten sonra geniş alan bulan kırmızılılar, Salah ve Mane'nin vitesi arttırmasıyla maçtan 5-0'lık farkla ayrıldı. 


Şampiyonlar Ligi son 16 turunun belki de en adil kurası olan maçta Şahtar Donetsk ve Roma kozlarını Ukrayna'da paylaştı. Maça hızlı başlayan Şahtar Donetsk oldu. 3'üncü dakikada Marlos'la başlayan atakta içeri çevrilen topa iyi vuruş yapamayan Fred, takımını öne geçirme fırsatını tepmiş oldu. 5'inci dakikada bu kez etkili olan taraf Roma'ydı. Kolarov'un kullandığı korner atışında oluşan karambolde Fazio, önüne düşen topu ağlara gönderemedi. 
20'nci dakikada Cengiz Ünder, iki oyuncudan sıyrılıp Perotti'ye pasını verdi. Perotti'nin pasında uygun durumda 


topla buluşan Dzeko'nun tek vuruşunda top Pyatov'da kaldı. 


40'ıncı dakikada ise gelişen atakta Dzeko'nun ara pasına iyi hareketlenen Cengiz Ünder takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 


5Vinci dakikada kendi yarı sahasından pas atan stoper Rakitskiy'nin attığı top 6 oyuncuyu oyundan düşürdü ve Ferreyra'nın önünde kaldı. Ferreyra'nın vuruşunda top ağlara gitti ve oyuna denge geldi. Bu dakikadan sonra Şahtar'ın net gol pozisyonlarını kalesinde devleşen Alisson kurtardı. Onun da gardı bir yere kadar dayandı ve 71'inci dakikada Fred'in harika frikik golüyle Şahtar Donetsk 2-1 öne geçti. Son dakikada ağlara gitmek üzere olan topu çıkaran Bruno Peres tur umutlarını Roma'ya taşıdı ve maç 2-Vlik Şahtar Donetsk üstünlüğüyle sona erdi. 


Şahtar Donetsk sahada geniş alanda oynanan 4-2-3-1, Roma ise 4-3-3 sistemiyle yer aldı. Kolarav'u sol sol kanat beki olarak kullanan Di Francesco; De Rossi'yi, Fazio-Manolas tandeminin arasına sokarak derin toplar için önlem aldı. Burada Şahtar Donetsk'in gayesi, ters ve uzun toplarla Romalı oyuncuları yorup geniş alanlar yakalamaktı. 

Ev sahibi takım, özellikle Ismaily'i bek olarak değil, Bernard'a yakın oynayan bir oyuncu olarak kullandı. 
Bernard'ın bilek hareketleri ve hızından faydalanarak ikiye birler yakalamak isteyen Fonseca, Ismaily ve Bernard ikilisinden maç içinde fazlasıyla yararlandı. Maçtan önce Fonseca, Cengiz ve Florenzi'nin defansif zaafından yararlanmaları gerektiğini net bir şekilde belirtmiş olmalı ki sağ bek Butko'nun maç içinde hiç ortası yokken sol bek Ismaily'nin 2 ortası bulunuyor. 


Roma'da en büyük problem bir B planın olmaması gibi duruyor. Hücumda yalnızca Cengiz ve Dzeko'nun farkındalık yarattığı ve Kolarav'un ortalarıyla beslediği hücum anlayışı bir süre sonra çözülmeye başlıyor. Bunun getirisinde de üretkenlik konusunda ciddi sıkıntılar baş gösterebiliyor. Şahtar Donetsk maçında bunun ceremesini çeken Roma'nın, İtalya'daki rövanşta daha yaratıcı hücum varyasyonları denemesi gerekebilir. 


Grubunu lider olarak tamamlayan Beşiktaş, merakla beklenen maçta Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. 
Maça beklenenden iyi başlayan siyah-beyazlılar, ilk 10 
dakikada atak yapmaya çalışsa da her şey 16'ncı dakikada yerle bir oldu. Atiba'nın yaptığı hata ile topla buluşan Robert Lewandowski'ye yaptığı müdahale sonrasında Domagoj Vida direkt kırmızı kart gördü. Kırmızı karttan sonra reaksiyon göstermek isteyen Beşiktaş, 19'uncu Love ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı. Ataklarını bu dakikadan sonra daha da sıklaştıran Bayern Münih, 44'üncü dakikada Thomas Müller'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 


İkinci yarı tek kaleye dönen maçta Bayern Münih, 52'inci dakikada Coman'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Tamamen oyundan düşen Beşiktaş, 66'ncı dakikada Müller'in golüyle 3-0 geriye düştü. 79 ve 88'inci dakikalarda sahneye bu kez çıkan oyuncu Robert Lewandowski oldu. Polonyalı oyuncunun attığı 2 gol, maçın skorunu belirledi ve Beşiktaş, Allianz Arena'dan 5-0'lık mağlubiyetle ayrılarak tur şansını mucizelere bıraktı. 


Elit futbol takımları da dahil, herhangi bir futbol takımının Bayern Münih deplasmanında isteyeceği en son şey, ilk dakikalarda 10 kişi kalmaktır. Beşiktaş'ın başına tam da bu 


olay geldi. Kötünün de kötüsü oldu. Stoper Vida, oyundan atıldı ve oyuncu yerleri ile sistem tamamen bozuldu. 

İlk 15 dakikada Şampiyonlar Ligi'nde kolay lokma olmayacağını gösteren Beşiktaş, top yapıp kanatları kullandı. 16'ncı dakikadaysa Vida'nın kırmızı kartından sonra planlar değişti. Önce Medel'i stopere çeken Şenol Güneş, ikinci yarıda Vagner Love'u çıkarıp Tosic'i oyuna aldı ve bu kez Dusko Tosic'i oraya çekti. 


Tamamen kapanan Beşiktaş savunmasına karşı Bayern Münih, defans bloğunu oyunun ikinci bölgesinde kurdu ve geride yalnızca Hummels ve Boateng'i bıraktı. Bek oyuncularına tamamen özgürlük tanıyan Heynckes, kanatları etkili kullanmak için; Coman, Robben, Alaba ve Kimmich'e tam yetki verdi. Kapanan takıma karşı, ortadan yüklenmek yerine kanatlardan yüklenmeyi tercih eden Heynckes istediğini ikinci yarıda atılan 4 golle aldı. 


Bayern Münih, maç boyunca 35 şut çekip, 38 orta açtı. 
Zaten oyunun 3'üncü bölgesinde etkisiz olan Beşiktaş, Vinci ve 2'nci bölgede de oyun hakimiyetini tamamıyla kaybetti. Eksik olduğu için bazı ataklarda ofsayt taktiği deneseler de bu, işe yaramadı. 


Beşiktaş'ta Talisca, Babel ve Çuaresma takım oyununda kaçak dövüşen isimler oldu. Aynı kanatta oynadığı Adriano'ya çift mesai yaptıran Guaresma'nın, 90 dakika sahada kalması yorgun düşen takımı daha da yordu. 


ŞAMPİYONLAR 
Lti 
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MAÇIN ÖZETİ 

Chelsea ve Barcelona Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Eleştiri oklarının hedefinde olan Conte için önemli bir maç olacağı için, ilk dakikalarda Chelsea atakları vardı. uncu dakikada kullanılan korner atışında Rudiger topa istediği gibi vuramadı. 15'inci dakikada bu kez atak yapan Barcelona'ydı. Messi'nin Paulinho'ya kestiği ortada, Paulinho kötü bir vuruş çıkardı ve top auta gitti. 32'nci dakikada Willian'ın sağına çekerek yaptığı sert vuruş direkten döndü. Chelsea bu vuruştan sonra biraz daha canlanmaya çalıştı. 40'ıncı dakikada yine topla buluşan Willian, bir kez daha direği aşamadı. Ataklarını sıklaştıran Chelsea, 1 dakika sonra Hazard"'ın harika volesine gol diye sevinse de top az farkla auta çıktı. 

İkinci yarıya etkili başlayan Barcelona'ydı. Topa daha çok hakim olan ve oyunu yönlendiren Barcelona, Iniesta ve Suarez ile rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Barcelona'nın hakimiyeti devam ederken dakika 61'de sahneye Willian çıktı. Brezilyalı yıldız isim, kornerden gelen topta, topu sağına çekip ceza sahası dışından harika bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Barcelona atakları başladı. 74'üncü dakikada Chelsea savunmasının ilk fahiş hatası geldi. Defans oyuncularının birbirine bıraktığı topu 


araya girerek çalan Iniesta, sola doğru topu sürdükten sonra ceza sahası içinde demarke durumda olan Messi'ye aktardı. Messi'nin vuruşunda top ağlara gitti ve maça denge geldi. Bu gol ayrıca Messi'nin 9'uncu Chelsea maçındaki ilk golü oldu. Kalan süreler gol getirmeyince mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçladı. 


MAÇIN ANALİZİ 

Chelsea beklendiği gibi 3-4-3 sistemiyle sahaya dizildi. Top Barcelona'ya geçtiğindeyse katı bir 5-4-1 sistemine dönüldü. Orta sahada Kante'nin agresifliğini de katarsak, Barcelona için aşılması zor bir duvar oldu. Barcelona ise sahaya baklava düzenindeki 4-4-2 ile çıktı. Chelsea maçı kendi evinde oynamasına rağmen, topla oynama yüzdesinde 27'ye 73 geride bitirdi. Bu yüzdeye sahip olup maçtan puan almak takdir edersiniz ki oldukça zordur ancak Conte, bu yüzdeyle maçı berabere bitirmeyi başardı. 
Belki de maç öncesinde tahtaya yazdığı her şey tam olarak uygulandı! 

Conte'nin topu Barcelona'ya verip kontralarla maça hareketlilik katacağı öngürülebilir bir durumdu. Busguets, Iniesta, Paulinho ve Rakitic'in yer aldığı elmas orta sahasına kilit vurmak ilk amaçtı. 3'lü defansla sahaya çıkan Chelsea, Moses ve Marcos Alonso'yu geri çekerek defansı 5'ledi. 
Ardından Kante, Fabregas, Pedro ve Willian'ı orta sahada merkeze kaydırdı. Topu alan Barcelona oyuncusu, karşısında 9 Chelsea oyuncusu görünce yan top oynamak zorunda kaldı ve orta sahanın verimi yarı yarıya azaldı. 


Bireysel yeteneklerin skora ettiği maçta, Conte'nin katı ve disiplinli defans anlayışı Nou Camp'ta ne kadar sürer? Orası 


muamma... 


(OKOHAMZ 


TYRE 


Haftalardır merakla beklenen karşılaşmada Santiago Bernabeu'daki izleyiciler futbola doydu. Müthiş tempoya sahne olan maçta PSG daha atak olan taraftı. 33'üncü dakikada Adrien Rabiot'un golüyle 1-0 öne geçen taraf da PSG oldu. İlk yarı tam bu skorla bitecekken 44'üncü dakikada Toni Kroos'a ceza sahası içinde yapılan müdahalede, Gianluca Rocchi penaltı noktasını gösterdi. 
Topun başına geçen Cristiano Ronaldo topu ağlara göndererek, takımının soyunma odasına iyi gitmesini sağladı. 

Maçın ikinci yarısında da aynı tempo devam etti. Özellikle PSG, maçı koparacak pozisyonlarda, son vuruşlardaki 
beceriksizliğinden dolayı bu fırsatını tepti. Maçın son 20 
dakikasına Zidane'ın oyuncu değişikleri damga vurdu. 
Benzema, Casemiro, Isco oyundan çıkarken; Bale, Vazguez, Asensio oyuna dahil oldu. Oyuncu değişikliklerinden sonra ataklarını sıklaştıran Real Madrid, 83'üncü dakikada biraz da şansın yardımıyla Ronaldo ile 2-1 öne geçti. Bayram yerine dönen Santiago Bernabeu'da 3 dakika sonra bu sefer sahneye Marcelo çıktı ve skoru tayin eden golü atarak, Real Madrid'i Fransa'ya 3-1'lik avantajla yolladı. 

Ronaldo, maçtaki ilk golüyle Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla 100'üncü kez ağları sarstı ve turnuvada 


tek bir takım formasıyla bu sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu. 
Bunun yanında Ronaldo, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını ise 11'e çıkararak krallık yarışında ilk sıradaki yerini korudu. 


Zidane maça, bu sezon sıklıkla kullandığı elmas şeklindeki 4-4-2 formasyonuyla çıktı. Unai Emery de kendi taktiği olan 4-3-3'le takımını sahaya sürdü. Real Madrid'de amaç; kanatlardan gelip, Benzema ve Ronaldo'yu beslemekti. 
Marcelo ve Nacho orta saha çizgisine yaklaştı, hatta Marcelo'nun kanat beki gibi oynadı. 


Zor anlar yaşayan PSG'nin imdadına Real Madrid yetişti! 
Mbappe'nin kanattan getirdiği topta, Cavani ters koşu yaparak Varane'ı peşinden sürükledi. Ceza sahasında Neymar'ın ıskaladığı topu, Isco ve Modric'in adeta uyuduğu anda aralarından geçip iyi bir deparla orada biten Rabiot tamamladı. İlk yarı bitmeden pasla korner kullanan Real Madrid, topu Kross ile buluşturdu. Lo Celso ile ikili mücadeleye giren Kross, rakibinin bir güreşçi gibi kendisini yere atmasından ötürü penaltı kazandı. Bu arada Lo Celso bu faulu yaptığında ceza sahasında 7 takım arkadaşı vardı. 


İkinci yarıda defansif hamleler yapan Emery'nin hesaba katmadığı tek kişi Real Madrid kulübesinde oturuyordu: Marco Asensio! 79'uncu dakikadan sonra sahaya giren Asensio oyunun seyrini değiştirdi. Ayağına aldığı her topta olumlu işler yaptı. Son iki golde de katkı sağlayan Asensio, özellikle son golde takımın üçgenlerle sıfıra inip attığı golde 


gerek koşuları, gerekse paslarıyla fark yaratan isim oldu. 
MA 


BENİM 


DAYI MAY 


Blackburn ve Manchester United formasıyla Premier Lig'e damga vuran deneyimli stoperin kadrosunu Kırmızı Şeytanlar domine etmiş 


JAAP STAM 
“İnanılmaz bir oyuncuydu; sert, 

«© ” güçlü, süratli... Daha maç başlamadan rakiplere varlığını hissettirirdi. Sadece saha içinde değil, saha dışında da çok iyi biriydi. O dönemki kadro, birlikte birçok başarı elde etti ve bunu sahip olduğumuz 

RONNY arkadaşlığa borçluyuz.” 

NEVİLLE JOHNSEN 

DAVID BECKHAM 

“Herkes onu burnu 

kalkık biri olarak 

görürdü ama gayet mütevazı ve ayakları yere basan biriydi. Takımı için elinden geleni yapardı, ikincilikle yetinmeyen bir karaktere sahipti. Futbol hayatım boyunca ondan daha iyi orta yapan bir oyuncu görmedim.” 


“Blackburn'de birlikte 

oynadığım 

oyunculardan sadece birini kadroya aldım ama Alan için bunu yapmasam olmazdı çünkü bence tarihin en iyi golcülerinden biri. Kalenin yerini ezbere biliyordu, gol atmak için kafasını kaldırıp kaleye bakmasına gerek bile yoktu. 
Keşke Newcastle'a gitmek yerine Manchester United'a gelseydi.” 


Röportaj Chris Flanagan 


TEKNİK DİREKTÖR YEDEKLER 


*# ALEX FERGUSON 


Aslında onu seçerek başıma iş açıyorum ZINEDİNE e HRISTO çünkü sınırları zorlamaktan asla vazgeçmez! ZIDANE STOICHKOV Ferguson'dan daha iyisini tanımıyorum.” 


e. 


